Gedicht van Ton Hermans uit de bundel met hart en ziel.

Heer,

het staat vast

dat ons leven pas echt opengaat

wanneer wij de ander in ons opnemen

en in ons leven betrekken.

Maak ons leven ruimer

en haal ons uit de engte van het eigen ik.
Open ons hart

voor wat er om ons heen gebeurt,

voor anderen die wij misschien kunnen helpen.
Daar vinden we de kracht

die we niet kunnen vinden in onszelf.
Jezus van Nazareth is het grote voorbeeld.
Hoe weinig was Hij op Zichzelf gericht.

Hij leefde geheel en al voor de ander

en Hij doet dat nog.

Foto omslag: Jasper Dijkstra - Zermatt november 2022
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Comfract

41¢€ jaargang nummer 4
2 december 2023

Voorwoord

December!! Voor de meesten van ons een gezellige maand met
Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw! Het betekent echter ook
terugkijken op de afgelopen jaar. Voor de één een prettig jaar, voor
de ander min of meer een probleem jaar. Dat was/ is het ook voor De
Kapel. Door het teruglopen van het aantal leden, dus ook van het
aantal bezoekers tijdens de kerkdiensten, zijn we genoodzaakt om
vanaf januari twee keer per maand de diensten op zondag te houden
i.p.v. vier keer per maand; het zal wel even wennen zijn, vooral als je
gewend bent elke week naar De Kapel te gaan.

Er staat echter iets goeds/moois tegenover namelijk diverse
activiteiten zoals: filmavonden, lezingen, zangavonden, workshops,
cursussen en overige activiteiten (zie verder ons programmaboekje:
Activiteiten De Kapel)

Eén van de overige activiteiten is onze rommelmarkten die dit jaar op
25 november gehouden werd zoals altijd was het bijzonder gezellig
goed bezocht en de opbrengst daar kunnen we trots op zijn
€1551,12.Iedereen die aan deze markt heeft meegewerkt om deze
dag tot een groot succes te maken, heel hartelijk dank, vooral de
mensen, die in grote getale ons heel veel spulletjes, levensmiddelen
e.d. gebracht hebben, de opbrengst was dit jaar bestemd voor de
Bonte Piet (dierenopvang in Midwoud) en voor de Kerk in Actie t.n.v.
de kinderen uit de Oekraine

Mede namens de kerkenraad en de redactie van ons kerkblad wens ik
u allen fijne kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een gelukkig en
gezond Nieuw Jaar.

Matthijs Beverloo

Volgende inleverdatum voor kopij is op Donderdag 22 februari 2024
Het e-mailadres van de redactie is: beverloomatthijs@gmail.com
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Meditatie

Kerstmis - Licht VAN het duister

Kerst is het feest van het Licht. Dat vieren we in allerlei vormen en
symbolen van licht, prima, maar we doen vaak alsof het licht
tegenover het duister staat; alsof dat twee gescheiden werkelijkheden
zijn, letterlijk zwart - wit. We halen het uit elkaar terwijl het in
werkelijkheid vaak veel ingewikkelder is, opnieuw letterlijk, in elkaar
verstrengeld. Zo is het leven toch ook, zo ben je zelf toch ook, als je
eerlijk bent. Het is niet zwart — wit, het een of het andere, geloof of
ongeloof. En dan bedoel ik niet direct, dat het vooral grijs is, in zoveel
tinten, dat misschien ook, maar dat andere is, dat er licht is in de
duisternis, zoals er donker is in het licht.

Dat is al een oud spiritueel inzicht, waarvan het misschien de moeite
waard is om er nog een paar zinnen over te zeggen. Het is een
bijzondere gave om dat te kunnen zien. Het licht van het duister, maar
ook de duistere kanten van het licht. Volmaakt licht bestaat niet. Als
het er zou zijn, zou het onze ogen verschroeien.

Vrede op aarde, is een vrome boodschap. Het is waar in deze nacht,
zo waar als je maar hebben kunt en tegelijk is het niet waar, en die
beide samen, is de uiteindelijke waarheid. Snapt u het nog?
Midden in de ellende van de wereld, midden in het duister, ook in je
eigen leven, is er altijd dat perspectief op het licht. Het is er. Niet als
een belofte, het licht aan het einde van de tunnel; dat duurt veel te
lang en is veel te ver; Niet: na regen komt zonneschijn. Dat is een
doekje voor het bloeden, goedkoop optimisme. Zeg dat alsjeblieft
nooit tegen iemand in een depressie! Het is niet onwaar, maar het is
nog lang niet de waarheid.



Nee, wat bedoeld wordt is, dat het licht er IS, ook in de diepste
duisternis is er licht. Dat is het goede nieuws van Kerst. Ook in het
donkerste lijden, is er leven en hoop en vertrouwen. Dat is geen
zekerheid, geen automatisme, maar een mogelijkheid, en als je dat
ervaren kunt, is het een grote zegen.

De nacht licht op als de dag, staat er in de psalmen. Het duister is
helder als het licht (Ps139).

Het is van een diepe mystieke betekenis dat het Kind is geboren IN
de nacht. Niet aan het einde van de nacht, bij het ochtendgloren, maar
IN de nacht. In de diepste duisternis is dit kind het teken van hoop,
de belichaming van het licht dat overwint, dat de duisternis (het
kwaad) wil grijpen, overwinnen, maar waar het op stuk loopt. Het is
nog nooit zo donker geweest of er is ook licht. Niet: het werd weer
licht — het was er altijd al. Licht van het duister.

Dat kunnen ervaren, dat aanvaarden, is het geheim van Kerst, is
misschien wel het geheim van het christelijk geloof, van het leven zelf.
In de diepste kern van ons wezen, op de bodem van onze ziel, ligt dat
vermoeden, dat verlangen, die hunkering naar het licht, naar het
goede, naar vrede op aarde, naar een nieuw begin, opgeslagen. Het
ligt er klaar om wakker geroepen te worden. Om geboren te worden,
misschien wel.

Ik wens u allemaal een gezegend kerstfeest!

Gert Scholten




Van de Pastor

Vrede op aarde. Zo zal het in vele talen weer gaan klinken, dit jaar.
Hoe beleeft u dat? Deze dagen van mateloos geweld. Oekraine, Israél,
Gaza. Eschatologische tijden. Heeft verlangen naar vrede, zingen over
de vrede, vieren van kerstmis zin? Wat is dan die zin? Misschien wel
dit: hopen op verlossing, verandering, vrede geeft een mens kracht.

Tegelijk is het zinnig om in de geschiedenis eens na te gaan hoe
verlossing plaatsvindt. In — 0.a. - het kerstverhaal leren we dat die
op ongedachte wijze komt, achteraf geboren, via een achterdeur
binnengekomen, zwervend in de marges. Je moet het willen zien.
Verlossing komt niet met trompetgeschal en door de hoofdpoort met
vlaggezwaai. Verlossing zit in een hoekje, verlossing komt met pijn
en littekens en wordt gezien door mensen die lijden. En het is
dichterbij dan je denkt - daarmee is het in eerste instantie
teleurstellend want waar is het tromgeroffel en het feest? In tweede
instantie is het bevrijdend omdat het echter is en misschien wel
blijvender.




Hoe ontstaat vrede? Ik denk: in al die mensen die wereldwijd elkaar
proberen de hand te geven, dwars door alle verdeeldheid heen. Hoe
verandert klimaat? Door al die mensen en initiatieven die zoeken naar
oplossingen, die gemeenschappen vormen die elkaar kunnen helpen
in tijden van nood. De grote schaal is marginaal als het aankomt op
werkelijke verandering. De grote schaal is een gevolg niet een begin,
de grote schaal is van God, hoop erop, streef ernaar, maar verlies
nooit het zicht op vandaag en morgen - anders nagel je nog de
oplossing of verlossing aan een kruis.

Het is de interpretatie van verlossing zoals die door Jezus van
Nazareth de wereld in wordt geholpen - een beeld van de
aanwezigheid van het goddelijke, van God in de wereld en eentje waar
ik in ben gaan geloven en mijn hoop op heb gesteld. En daarom ook
vandaag weer en straks met kerstmis, de ogen open voor die plekken,
die setting, die mensen waar de redding die je hoopte, allang
begonnen is. En je dan daar maar bij aan sluiten, aan mee bouwen,
onderdeel van zijn.

Gert Scholten

Ontmoetingsochtend thema: Hoop

Een Ontmoetingsochtend met het thema Hoop
Woensdag 6 december om 10.00 uur

Met vreugde nodigen wij u uit voor een bijzondere samenkomst op
woensdag 6 december om 10.00 uur, waar we samenkomen om het
belangrijke thema van hoop te verkennen. In een wereld die soms
donker kan lijken, is hoop een baken van licht dat ons verbindt en
inspireert. Deze ochtend willen we samen ontdekken wat hoop
betekent, waar onze gedachten naartoe gaan als we aan hoop denken
en hoe hoop ons leven beinvloedt. De kern van onze samenkomst zal
gewijd zijn aan het verkennen van het thema hoop. Wat is hoop voor
ons? Waar denken we aan als we spreken over hoop? En misschien
wel het belangrijkste: hoe beinvloedt hoop ons dagelijks leven?



Door samen te delen, te luisteren en te reflecteren, hopen we tot een
dieper begrip van dit krachtige begrip te komen. We beginnen de
ochtend met een warm welkom, waar u van harte uitgenodigd wordt
om onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers in
gesprek te gaan. Komt u ook? Voor vervoer kan gezorgd worden.

Wilt u dit dan aangeven bij Anne van Zanten
tel.nr. 0228-591201

9-daagse reis naar Duitsland

Negen daagse (bus) reis naar Duitsland
Maarten Luther en Johan Sebastiaan Bach.
Een reis met een verhaal!

Duitsland is onze naaste buur, maar zodra
u de grens oversteekt, bent u in een
verrassend veelzijdig land. U vindt er zee,
strand, uitgestrekte bossen, lieflijke
heuvels en grillige bergen. Duitsland is
ook een bestemming vol bewogen en
boeiende verhalen over kunst, cultuur,
historie en religie. Dit is bijvoorbeeld ook
goed voelbaar in Berlijn, de hoofdstad van
Duitsland. De route die we gaan maken
biedt een kijkje in het leven en werk
van Luther, de Reformator.

Deze reis begint in het Duitse Saksen-
Anhalt en Thiringen en brengt u naar de
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plaatsen waar de gebeurtenissen rondom Luther zich hebben
afgespeeld. De historie en het leven van Luther brengt ons naar de
stad Erfurt waar hij studeerde aan de universiteit, Eisenach waar hij
op de Wartburg het Nieuwe Testament vertaalde en natuurlijk
Wittenberg.

We bezoeken Leipzig, deze stad kreeg in 1165 stadsrechten en
behoort vandaag de dag tot één van de belangrijkste handelssteden
in Duitsland. Bovendien is Leipzig een belangrijk centrum voor
wetenschap en cultuur. We bezoeken Nikolaikirche en lopen we langs
de Thomaskirche met het graf van Johan Sebastiaan Bach en hopen
op een concert

We bezoeken Berlijn, voormalig Oost en West. U rijdt over de
prachtige boulevard Unter den Linden met de Staatsoper
(operagebouw) en de Humboldt Universiteit, verder via de Nicolai
Wijk Checkpoint Charlie, ooit een controlepost bij de Muur. U maakt
kennis met de Potsdamer Platz en een stop bij de Brandenburger Tor.
Ook bezoekt u het Holocaustmonument, We bezoeken de Hackesche
Markt. Ook dit is Berlijn: dé buurt met exclusieve, alternatieve
boetiekjes, hippe shops en kunstgaleries, cafés en restaurants. En er
wordt een bezoek gebracht aan de Rijksdag en vele andere plekken
in Berlijn .



Een bezinnende en boeiende reis en naast dit alles is er voldoende
ruimte voor ontspanning. De sfeer in de groep en het met elkaar
onderweg zijn kun je niet op papier zetten. Dat moet je ervaren. Al
met al een reis, met voor elk wat wils.Zo rond 2017, was het plan om
deze reis vanuit Andijk al te gaan maken. Om verschillende redenen
is het toen niet doorgegaan. Mocht het u leuk lijken om nu mee te
gaan kunt u zich aanmelden bij

Louise Kooiman ljkooiman@gmail.com tel. 0623711393

Bij voldoende aanmelding zal er een informatiebijeenkomst worden
gehouden in de Kapel. Ook uit andere plaatsen zullen er
mensen meegaan. Het is de bedoeling dat de reis, van 4 -12 juni 2024
plaats zal vinden.

Louise Kooiman

Inloopochtend en afspraken

In de maanden juli en augustus is er geen Inloop en zijn er
geen Koffieochtenden.

Gert Scholten,

tel: 06-53752627
Nicoline Letteboer,
tel: 06-12812884
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Kerstavondviering

Uithodiging voor de Kerstavondviering
vol hoop en samenzijn

Met warmte en verwachting nodigen wij u uit voor de
Kerstavondviering op zondag 24 december. Een Kerstviering
doordrenkt met betekenis en samenzijn.

Tijdens deze bijzondere Kerstviering, ﬂ}‘{
begeleid door de teksten en melodieén
van Troubadour mw. Annemarie
Fluitman, willen we samen stilstaan bij
het feit dat, ongeacht hoe donker en
uitdagend onze wereld soms lijkt, er
altijd hoop is. Te midden van wereldse
conflicten herinneren we elkaar eraan
dat er altijd de mogelijkheid is voor een
ommekeer en een nieuw begin.

In de geest van saamhorigheid vieren we
de kracht van hoop en willen we de
boodschap van vrede en verbondenheid
uitdragen.

We hopen dat u zich bij ons voegt voor
deze speciale Kerstavond, waar we
samen de betekenis van Kerst vieren en

de hoop in onze harten koesteren.
11




Inloop vanaf 19.30 uur (met warme chocolade en iets lekkers).
Aanvang van de viering 20.00 uur

Tevens Kerstviering op 1¢ Kerstdag 25 december om 10.00 uur

Voor vervoer kan gezorgd worden.
Wilt u dit dan aangeven bij Anne van Zanten tel.nr. 0228-591201

Verjaardagen
Verjaardagen 4-12-2023 tot 29-02-2024

Mevr. G. Venekamp-Klopper 04-12-1932
Molenweg 46
1619 EV Andijk

Dhr. H. Groothedde 09-12-1944
Proserpinestr 10
1619 VN Andijk

Dhr. J.L. Kis 27-12-1953
Notaris Steenpoortstr. 17
1619 CV Andijk

Mevr. M.Venema-Kooiman 31-12-1953
Middenweg 17
1619 BL Andijk

Dhr. J. Remijnse 31-12-1942
Landstraat 30
1619 EX Andijk

Mevr. E. Brilman-de Jong 06-01-1951
Kaagweg 11
1693 GC Wervershoof

Dhr. T. Uitterdijk 09-01-1943
Klamptweid 48
1619 DA Andijk
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Mevr. M. Visser-Immerzeel 09-02-1943
Singerpad 8
1619 GA Andijk

Dhr. A. Gorter 20-02-1978
Verlengde Kerkweg 1
1687 CC Woghum

Vervoer naar de kerk

Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen

TAX niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor

B hen is er de mogelijkheid om van en naar de kerk

gebracht te worden. Mensen die hiervan gebruik

willen maken en degenen die zich aanbieden om het

vervoer op zich te nemen, kunnen zich wenden tot de codrdinator van
het kerkvervoer:

Anne van Zanten tel: 591201

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.
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Vrede

Ik zoek een land waar vrede is,
waar haat en nijd verdwenen is,
en waar mensen hand in hand,

tezamen leven in dat land.

Ik zoek een stad waar vrede is,
waar eenzaamheid te dragen is,
en waar mensen zorgen dat

er niemand doodloopt, in die stad.

Ik zoek een huis waar vrede is,
waar liefde ons tot woning is,
en waar mensen last en kruis
tezamen dragen in dat huis.

Ik zoek een mens die vrede is,
die ons een weg tot leven is,

en die de mensen op doet staan,
om handen aan de ploeg te slaan.

Zoek ik een land dat niet bestaat,

een droom die haast verloren gaat,

een stad, een huis, een luchtkasteel;

0, mens, vraag ik misschien teveel?

Toch wens ik jullie dat geluk en die vrede toe.

Auteur onbekend

14



Koffieochtend in kerstsfeer

Woensdagochtend 13 december is er een gezellige koffieochtend

s voor ouderen in kerstsfeer in De

§ i Al Kapel, met als afsluiting een

1 ST Y Nl gezamenlijke lunch. Samen

luisteren naar kerstmuziek, samen

zingen van kerstliederen en
natuurlijk tijd voor een praatje.

De koffie en thee staan om 10.30

uur klaar. U kunt zich opgeven tot

@b 10 december bij onderstaande

contactpersonen. Voor vervoer kan gezorgd worden. Wilt u dit dan

aangeven bij Anne van Zanten?

*

Namens de kerkenraad

Dhr. Anne van Zanten Mevr. Mirjam Vlugt
tel.nr.0228-591201 roozendaall619@zonnet.nl

tel.nr. 06-1373 4806
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Langs 's Heren Wegen

Op veel plaatsen is wel een ‘Kerkepad’. Soms verhard en aanwezig als
straat in dorp of stad en voorzien van zo'n blauw straatnaambordje.
Maar ook als onverhard voetpad door weilanden, bos, heideveld, langs
akkerranden enz. Die kerkenpaden zijn eigenlijk van oorsprong oude
wandelpaden voor de kortste verbinding van een buurtschap of losse
boerderijen en woningen naar een centraal gelegen kerkgebouw of
school. Ze worden kerkpad, kerke(n)pad, Landpad genoemd of
dragen een meer schilderachtige naam zoals de Tillefonne.
Kerkenpaden komen overal in ons land voor. Ze zijn leestekens van
het landschap en bestaan al sinds de 16¢ eeuw. In die tijd was er nog
geen sprake van een dicht netwerk van verharde wegen en paden.
Voor de zondagse kerkgang liepen de mensen van het buitengebied
dwars door het landschap via droge plekken en dijkjes, waterplassen
en andere lastige gebieden etc. mijdend. De kerkenpaden volgden de
weg van de minste weerstand en zitten daarom vak ook vol met
bochten. De eigenaren van de ondergrond waren verantwoordelijk
voor het noodzakelijk onderhoud aan het pad en de daaraan getroffen
voorzieningen. Tegenwoordig springen gemeenten bij in de kosten.

Tot na de Tweede Wereldoorlog ging men te voet door het leven en
dus ook naar de kerk. Toen de mensen mobieler werden hadden ze
de voetpaden niet meer nodig om de kerk te bereiken. Vooral door de
ruilverkavelingen van de jaren '50 van de vorige eeuw, waarbij
agrarische percelen zijn samengevoegd en rationeel heringericht voor
een meer efficiénte bedrijfsvoering, zijn veel kerkenpaden geruisloos
verdwenen. Nieuwbouwwijken, die ook land opslokten, hebben
eveneens bijgedragen aan een roemloos einde. En met het in onbruik
raken van de paden zijn kapotte bruggetjes en vionders niet meer
vervangen, is de grond overwoekerd of bij een agrarisch perceel
gevoegd. Toch is met het opkomen van de recreatieve wandelsport
weer waardering voor (verdwenen) cultuurgoed als kerkenpaden
ontstaan. Provincies hebben samen met gemeenten deze paden
geinventariseerd en daarmee weer in beeld gebracht. Een steeds
groter aantal is sinds deze eeuw in ere hersteld en opgenomen in
wandelroutes, het regionaal Wandelnetwerk en Lange Afstandspaden.
Kerkenpaden zijn redelijk dichtbij huis te vinden, zoals het stenen
Landpad van Westwoud naar de kerk aan de Binnenwijzend. Het pad
over de grassprieten van Oudendijk door droogmakerij de Beetskoog
naar (de kerk van) het dorpje Beets. Ten noorden van De Rijp loopt
een oud kerkenpad dwars door natuurgebied de Eilandspolder bij De
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Rijp; een van mijn favorieten. En ook het prachtige graspad vanaf het
lintdorpje Watergang aan de N235, door sompige weilanden met
koeien en over hoge bruggetjes naar Broek in Waterland, hoort ook
bij deze categorie.

Een andere absolute
favoriet is de
Tillefonne, die al sinds
1560 in gebruik is. Het
is een 1 kilometer lang
en tegelbreed voetpad
dat naar het bruisende
hart van Workum leidt.
De naam is een
samenvoeging van

: = twee afzonderlijke
woorden namelijk tille en fonne. In het Fries betekenen deze woorden
bruggetje en weiland voor de kalveren. Je loopt in een weids
landschap vanaf de oude Zuiderzeedijk noordwestelijk van Workum,
over een smal pad met 8 witte bruggetjes dwars door de weilanden
naar het stadje en komt via de Tillefonnestege uit op hoofdstraat
Noard, tegenover de Merk (markt) met historisch Waaggebouw,
levendige terrassen en de prachtige en imposante Sint-Gertrudiskerk
(1480). Het pad is een regelrechte lofzang aan onverhard wandelen
over kerkenpaden!

Wiebe de Bruin

Verandering kerkdiensten in 2024

Vanaf januari gaan wij de kerkdiensten naar 2x per maand brengen.
De eerste en de derde zondag van de maand zijn er kerkdiensten.
Deze diensten variéren van traditionele diensten tot bijzondere
vieringen, zoals een Thomasviering, een Taizéviering of zoals in juli
2023 een Elvisviering. Tevens worden op de hoogtijdagen zoals
kerstmis (en Kerstavond 24 december Kerk open 19.30 uur aanvang
20.00 uur), Pasen en Pinsteren ook diensten gehouden.
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Postzegels en kaartenactie

Postzegels en kaartenactie voor de zending
e ¢ . !ﬂﬁ Zoals u weet staat in het voorportaal van De
= Kapel een doos op de hoedeplank; hierin kunt u
postzegels en (ansicht) kaarten deponeren deze
worden namelijk gespaard door liefhebbers, en
Y wat het aan geld oplevert gaat naar de zending.
! Het gaat hen om bepaalde onderwerpen, maar
dat zoek ik zelf wel uit.

Bij voorbaat dank met vriendelijk groet,
Trude Leegwater- Tensen

Van de Diaconie

De Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof probeert een open,
gastvrije en tolerante gemeente te zijn. Om dit idee naar buiten toe
uit te dragen wordt soms de vlag gehesen voor bijvoorbeeld de
Oekraine of de homobeweging. Deze uiting is natuurlijk heel nobel en
hart- verwarmend. Dat gaat goed tot het moment dat mensen die er
anders over denken deze vlag van de vlaggenmast los scheuren en
vernielen. Onze koster schudde vol onbegrip zijn hoofd en kon maar
moeilijk geloven dat mensen het kerkelijk goed kapot maakten.
Gevolg was natuurlijk wel dat er niet meer gevlagd kon worden.

De Kerkenraad had een offerte
aangevraagd voor een nieuwe
vlaggenmast en dat was een
behoorlijk bedrag. Probleem was
dat je geen ladder tegen een
dunne vlaggenmast kunt
plaatsen om een katrol bovenin
de mast te maken. Op een
gegeven moment kwam onze
zoon Auke met het idee om met
. de trekker en voorlader waar je
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een kuubskist op zet om zo tot een hoogte van zeven meter te komen
en zo een nieuwe katrol met koord te monteren.

Zo gezegd zo gedaan en er moest nog een
trappetje in deze kist om op de vereiste hoogte
te komen. Het was een beetje improviseren om
de kop van de mast die er ook af was weer vast
te krijgen en een nieuwe katrol te monteren.
Beste gemeenteleden dit kom je ook als
kerkenraadslid tegen en om op deze hoogte te
kunnen werken moet je vertrouwen in elkander
hebben om zo'n klusje te klaren. We kunnen de
vlag weer uitsteken en daar zijn we blij mee.

Anne van Zanten

Collectes Diaconie

01 oktober 15,40
08 oktober 10,85
15 oktober 8,35
22 oktober 9,60
29 oktober 13,70
05 november 13,40
12 november 11,68
19 november 29,23
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Najaarsmarkt

Voetbal en de kerst-rommelmarkt

Ik hoorde in de zaterdagavondquiz” De Connection” Milan van
Dongen, presentator bij ESPN, vertellen waarom voetbal bij hem op
nummer een stond qua sport. Dat was omdat voetbal o0.a. bestaat uit
zoveel verschillende facetten. De opstelling, het type spelers, de
technisch speler, de rauwdouwer, de tactiek, het publiek, het stadion
en ga zo maar door.

Ineens moest ik denken aan onze kerst-rommelmarkt van 25
november jl. Wij als organisatoren en medewerkers van de markt zijn
ook net een voetbalteam. De stugge harde werkers, soms geblesseerd
maar evengoed doorspelend, de wat meer technische spelers, de
mensen die voor de pr zorgen, de rauwdouwers etc etc en dat allemaal
met als stadion de Kapel en de bezoekers van onze markt als publiek.

Wat is er achter de schermen hard gewerkt en wat fijn dat zoveel
mensen de moeite hebben genomen om spullen bij ons te brengen.
Hartverwarmend en wat een spullen... Uiteindelijk heeft toch alles een
plaatsje gekregen, buiten was geen optie vanwege het slechte weer
maar er werd creatief gehandeld en gedacht om toch binnen alles een
goed plekje te geven.

Om 10 uur gingen de deuren open en stroomden de mensen naar
binnen. Vooral fijn was de goede sfeer die ochtend, mensen gingen
blij weg met hun aankopen, er werden leuke prijzen gewonnen met
het rad, er was heerlijke erwtensoep en tomatensoep met een paar
stokbroodjes om ter plekke lekker op te smikkelen. Er waren
emmertjes erwtensoep te koop, heel wat bezoekers hebben
zaterdagavond daar vast nog van genoten. Koffiedrinken was in de
keuken met een stukje smakelijke boterkoek of cake en een gezellig
praatje. In de tuinkamer hing een creatieve sfeer en werden prachtige
kaarten gemaakt. Een vrijwilliger van Wildopvang De Bonte Piet (Leo)
was de hele morgen aanwezig om belangstellenden te informeren
over het werk van De Bonte Piet. Daar gaat ook een deel van de
opbrengst naar toe. Het andere deel gaat naar Kerk in actie. Kinderen
in Oekraine. De opbrengst van de markt was €1551,12.

Ik ga de namen van ons voetbalteam niet noemen want dan vergeet
ik er gegarandeerd een aantal. Ik vind het bewonderingswaardig dat
zoveel mensen, waarvan ook veel mensen van ver boven de 70 jaar
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zoveel inzet hebben getoond voor dit evenement. Ook weer een teken
dat 70 het nieuwe 60 is. Bedankt allemaal, jullie zijn TOPPERS.

Alie Schenk-Kooiman

Hulpverlening Westfriese Kerken

Hulpvertening vanuit de Westfriese Kerken
Crisis?
Is het even crisis... in je financién? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt
je eruit! We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem,
kosteloos en zonder wachttijden.
Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat.
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK - is
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieén en PCI'’s.
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl
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http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10:00 (of anders vermeld)

03 december

10 december

17 december

24 december
Kerstfeest

25 december

31 december

7 januari 2024

21 januari 2024

4 februari 2024

18 februari 2024

3 maart:

Voorganger: Gemeenteleden
Organist: Andrew Orme

Voorganger: Nicoline Letteboer
Organist: Jan Schraal

Voorganger: Gert Scholten
Organist: Christina janssen

Voorganger: Nicoline Letteboer
Organist: Jan Schraal

Voorganger: Nicoline Letteboer
Organist: Andrew Orme

Voorganger: Gert Scholten
Organist: Andrew Orme

Voorganger: Gert Scholten
Organist: Andrew Orme

Voorganger: Ton Heijboer
Organiste: Cilia Koenis - Gerdes

Voorganger: Nicoline Letteboer
Organist: Andrew Orme

Voorganger: Hanneke Borst
Pianist: Johan Gootjes

Voorganger: Gert Scholten
Organist: Andrew Orme
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Notulen van de kerkenraad

Notulen van de kerkenraadsvergadering 13 november 2023
Aanwezig: Hans Hoogervorst, voorzitter; Gert Scholten, Matthijs
Beverloo, Anne van Zanten, Mirjam Vlugt en Nicoline Letteboer
Afwezig: Gert-Jan Kooiman

1 en 2. Opening en mediatief moment
De vergadering wordt geopend en de kaars wordt aangestoken.

Tekst ‘Vrede’ (anoniem) wordt voorgedragen door Matthijs Beverloo.
3. Eventuele gedenkwaardigheden.

Mw. de Blank is 24 november jl. overleden.

4. Notulen kerkenraadsvergadering van 4 oktober 2023

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 4 oktober 2023
worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst

e 16 oktober jl. heeft het jaarlijkse gesprek met de
Gereformeerde kerk in De Kapel plaatsgevonden.

e De lezing van mw. Trudy Bakker over ‘Eenzaamheid’ op de
ontmoetingsochtend van 1 november jl werd goed bezocht.

e De najaarsmarkt op 25 november jl. in de Kapel is redelijk
bezocht en goed verlopen.

e Het programmaboekje september 2023 t/m december 2024
is gestuurd naar alle omliggende gemeenten en parochies.

e De Kerkenraad gaat 30 november a.s. naar de classis ring
West-Friesland in Bovenkarspel. Daar gaan de kerkraden met
elkaar in gesprek over bestuurlijk samenwerken. Dit kan
oplossingen bieden. Gemeenten blijven zelfstandig, met eigen
geld, een eigen gebouw en eigen diensten.

e Woensdagmorgen 6 december om 10.00 uur is er in ‘De
Kapel” de Ontmoetingsochtend die in het teken staat van
Hoop.

¢ Sfeervolle Kerstochtend met gezamenlijk lunch op woensdag
13 december om 10.30 uur. De gemeenteleden krijgen een
telefonisch uitnodiging en eventueel vervoer kan worden
verzorgd.

e Kerstavondviering op 24 december om 19.30 uur. Inloop met
warme chocolade en iets lekkers. 20.00 uur aanvang viering
m.m.v. Troubadour Annemarie Fluitman.

e 1€ Kerstdag viering op 25 december om 10.00 uur.

6. Werkgroep pastoraat
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Geen bijzonderheden te melden

7.Werkgroep diaconaat

De Diaconie heeft op een prettige wijze afscheid genomen van mw.
Itador

8. Werkgroep kerkrentmeesters

23 november jl. is er vanuit de Gemeente Medemblik een bezoek
gebracht aan ‘De Kapel’. De gemeente wilt meer inzicht hebben in de
staat van de 36 kerken in de gemeente. Als voorbereiding om te weten
wat te doen, wanneer de kerken leeg komen. Er zijn foto’s gemaakt
9. Voortgang toekomst van De Kapel m.m.v. Kerkvitaal

Op zaterdag 13 januari 2024 heeft de Kerkenraad een vervolg overleg
met de Kerkenraad PKN-Zuiderkogge en met Pastor Andre Dekker.
10. Rondvraag

Er zijn geen vragen

11. Sluiting

Matthijs Beverloo sluit met een tekst uit de bundel van Toon Hermans
‘met hart en ziel’ de kerkenraadsvergadering af.

Van de Kerkrentmeesters

Collectes Kerkrentmeesters

01 oktober 15,40
08 oktober 10,85
15 oktober 8,35
22 oktober 9,60
29 oktober 13,70
05 november 13,40
12 november 11,68
19 november 29,23

26 november 11,03




Gedicht

Winst

Uit de pijn van
Het verleden

Put ik geestkracht
Voor het heden.

Wat ik toen

Kon ondergaan
Geeft nu moed
En vuurt mij aan.

Co 't Hart
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Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente

Andijk-Wervershoof

Postadres:

Middenweg 48, 1619 BN Andijk, tel: 0228-596778

Pastor

Ouderenpastoraat

Kerkenraad

Voorzitter

Scriba

Ouderling

Kerkrentmeesters

Diaken

Drs. Gert Scholten
Tel: 06-53752627
E-mail: pastor@pg-andijkwervershoof.nl

Drs. Nicoline Letteboer
Tel: 06-12812884
E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

Dhr. Hans Hoogervorst
Tel: 06-13626972
E-mail: voorzitter@pg-andijkwervershoof.nl

Nicoline Letterboer
Tel: 06-12812884
E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl

Mevr. Mirjam Vlugt
tel: 06-13734806

Dhr. Matthijs Beverloo
Tel: 06-55764285
E-mail: kerkrentm@pg-andijkwervershoof.nl

Dhr. Gertjan Kooiman
Tel:0228-593792
E-mail: diaken@pg-andijkwervershoof.nl

Dhr. Anne van Zanten
Tel: 0228-591201
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Administratie

Diaconie Mevr. Irene Koen
E-mail: diaconie@pg-andijkwervershoof.nl
Tel: 0637132410
NL55RAB0O0368958159

Koster Dhr. Klaas Tanja

Tel: 0653560296

Redactie Matthijs Beverloo
Marrianne Venema
Lay-out Ronald Dijkstra

Algemene bezorging Fam. de Greeuw
Tel: 0228-591965

Rabobank NL14RAB0O0302407294
Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof
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