
Weekend 

Zaterdag Zondag tijd voor rust  

gezin, plezier, sport,  

plus andere ongedwongen bezigheden. 

 

Zondag was lang geleden een rustdag  

in christelijk denken en doen  

op enige kleine afscheidingen na  

een vergeten idee. 

 

Nu is het voor velen gewoon  

twee extra dagen in de week  

met arbeid in alle facetten  

fabrieken werken continu  

winkelketens, middenstanders  

houden hun winkels open. 

 

Dan is er nog de groep jeugdige  

feesten, zuipen met een pilletje er bij  

van af veertien vijftien jaar  

starten deze jongens en meisjes  

hun weekend in zuipschuren  

disco`s clubs  

alcohol vergiftiging komt heden  

elke week voor in eersten hulpposten  

de aantal gevallen zijn steeds meer. 

 

Ouders lijken hun greep kwijt te zijn  

niet zo verwonderlijk in deze contra wereld. 

 

In Albion klinkt luid en duidelijk  

Thank God It’s Friday. 

 
Tekst Rob van de Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra - oktober 2023  
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41e jaargang nummer 4 

7 oktober 2023  

 

Voorwoord 
 

 

Nu de vakanties weer voorbij zijn, gaan we er weer met frisse moet 

er tegen aan. Toch  is er in die tijd veel gebeurd  De Elvis dienst was 

een groot succes en met een volle kerk maar ook het leerhuis met de  

bijna dood ervaring was een succes ik wist niet dat dit zo speelde 

onder de mensen. 

Op 21 september hebben we de laatste bijeenkomst gehad en dat was 

wederom indrukwekkend. Zoals u ziet hebben deze bijeenkomsten 

succes, daar willen de mensen voorkomen het is wel jammer dat er 

voor de zondagsdiensten minder belangstelling is.  Daarom ben ik blij 

dat we een activiteiten boekje hebben gemaakt over een heel jaar. 

Hopelijk zullen deze activiteiten de mensen aanspreken, zodat we nog 

lang en met veel plezier van onze gemeente zullen genieten. 

 

Matthijs Beverloo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Volgende inleverdatum voor kopij is op donderdag 23 november 2023 

Het e-mailadres van de redactie is: beverloomatthijs@gmail.com 
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Van de Pastor 
 

One body, one spirit, one hope Deze drie woorden uit Efeziërs 4:4 

hielden Lutheranen van 13 – 19 september 2023 bezig. Als utheraan 

heb ik de 13 e assemblee van de Lutherse Wereldfederatie in Krakau, 

Polen, met aandacht gevolgd. Sinds PKN zijn alle kerken die 

aangesloten zijn bij de protestantse kerk ook lid van de Lutherse 

Wereldfederatie. Dus ook onze Kapel.  

 

De LWF verbindt 80 miljoen 

Lutheranen uit 150 lidkerken met 

elkaar. Met recht ‘één lichaam’. Het 

lichaam van de Lutherse 

Wereldfamilie (zo werd en wordt de 

federatie beleefd) – 375 godge-

leerden en ongeveer even veel 

begeleiders, vrienden en mede-

zoekers – kwam bijeen in Krakau. 

Eens in de zeven jaar wordt zo’n 

familiedag gehouden. Want het is 

belangrijk om elkaar ervan te blijven verzekeren dat geloof tastbaar 

is. Juist in tijden die alles wat mensen scheidt en tegenover elkaar 

doet staan. Ervaren dat een geloofsfamilie handen en voeten heeft, 

en een zeer veelkleurig gezicht. Dat is belangrijk! Verspreid over alle 

volken en werelddelen. Dat is een geschenk, net als die gemeenschap 

en het geloof zelf een geschenk zijn: om te delen met en er van uit te 

delen juist aan wie ons wellicht vreemd is. Als dat lukt, als anderen 

dat ‘lichaam’ van onze kerk ervaren als ‘arm om de schouders in 

moeilijke tijden’, dan wordt daarin iets waar en tastbaar van wat wij 

‘incarnatie’ noemen. Er was ook een bijeenkomst in O wi cim, 

Auschwitz. Om niet te vergeten hoe onpeilbaar diep het kwaad vat op 

mensen kan krijgen. En omdat het zich herhaalt. De gruwelbeelden in 

buurland Oekraïne en op zoveel ‘ondenkbare’ plekken in deze wereld 

rijten die oude wonden elke dag weer open. Dan doet het goed om de 

hoop te delen dat er één is die de slachtoffers niet aan de 

vergankelijkheid overlaat en die ontmenselijkte lichamen nieuwe 

geest zal inblazen. Gods Geest. Als u geïnteresseerd bent: kijk eens 

op de site van de PKN. Daarin vindt u een verslag van deze dagen. 
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Activiteiten in De Kapel 
 

Voor het programma van de activiteiten voor de komende periode: zie 

elders in dit blad (bladzijde 8), ons programmaboekje en de site. 

 

Dominee Fred Omvlee heeft 16 juli in een volle Kapel de Elvisdienst 

‘Crying in the Chapel’ gehouden. Inspirerend! Velen werden geraakt 

door de verhalen uit het leven van Elvis en, uiteraard, door zijn 

muziek. Fijn om te zien hoeveel mensen – kerkelijk of niet kerkelijk – 

de weg naar onze Kapel hebben gevonden. Een hoopvolle start van 

onze nieuw ingeslagen weg. U kunt via ‘kerkdienstgemist.nl’ 

terugkijken. 

 

Gert Scholten 
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Verjaardagen 
 

Mevr. C. Blank-Holland   07-10-1942 

Dijkweg 100 

1619 HE Andijk 

 

Mevr. M. Hak-Kaij    10-10-1929 

Groteweid 5  

1619 XJ Andijk 

 

Mevr. N. Wijdenes-de Ruiter  12-10-1931 

Sorghvlietlaan 68 

1619 XC Andijk 

 

Dhr. J.L. van de Gruiter   15-10-1937 

Dijkweg 294 

1619 JG Andijk 

 

Dhr. G. de Jong    22-10-1946 

De Vooruitgang 23 

1693 DT Wervershoof 

 

Dhr. P.H. Vriend    16-11-1943 

Molenweg 45 

1619 EV Andijk 

 

Mevr. A. Dekker – Blonk   23-11-1948 

Knokkel 10 

1619 AW  Andijk 

 

Mevr. S.I. Bentschap Knook   27-11-1940 

Harmanszplantsoen 11 

1693 KA Wervershoof 

 

 

G. Venekamp-Klopper   04-12-1932 

Molenweg 46 

1619 EV Andijk 
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Inloopochtend en afspraken 
 

In de maanden juli en augustus is er geen Inloop en zijn er 

geen Koffieochtenden.  

 

 
 

Gert Scholten,  

tel: 06-53752627  

Nicoline Letteboer,  

tel: 06-12812884 

 

 

 

Vervoer naar de kerk 
 

Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen 

niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor 

hen is er de mogelijkheid om van en naar de kerk 

gebracht te worden. Mensen die hiervan gebruik 

willen maken en degenen die zich aanbieden om het 

vervoer op zich te nemen, kunnen zich wenden tot de coördinator van 

het kerkvervoer: 

 

 Anne van Zanten tel: 591201 

 

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.  
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Activiteiten in de Kapel 
 

 
 

De Kapel organiseert diverse activiteiten. Zie daarvoor het 

activiteitenboekje voor uitgebreide omschrijving. 

 

 

Aanbod van oktober t/m december 2023 
 

Kerk Open elke woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur 

voor wie een stil moment zoekt in de hectiek van deze tijd.  

 

Ontmoetingsochtend met onderwerp. Iedere 1e woensdag 

van de maand ontvangen we u graag voor een gezellige en 

interessante ochtend. Aanvang 10.00 – 11.30 uur.  

Begeleiding: Nicoline Letteboer 

 

Leerhuis  
Op de 3e donderdag van de maand: 19 oktober, 16 november 

en 20 december.  

Inloop 19.30 uur. In 2023 zijn de thema’s: 

• De Groene Kerk,  

• Nabij de dood-ervaringen 

• Palliatieve Sedatie en Euthanasie 

Begeleiding Gert Scholten. 
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Muziekavond  
Op dinsdag 17 oktober ‘Zingen uit 

het rijke repertoire van Huub 

Oosterhuis’ Inloop 19.30 uur. 

Begeleiding Gert Scholten. 

 

 

 

 

Meditatiemiddag  

Iedere woensdagmiddag van de maand, 4 oktober,  

1 november en 6 december van 13.30 – 15.00 uur. 

Meditatie is een manier om tot rust te komen, te verstillen. 

Om in harmonie te komen met God, de schepping en jezelf. 

Begeleiding: Nicoline Letteboer. (minimaal 6 deelnemers)  

 

Stiltewandeling  
Zaterdag 30 september en 18 november  

van 10.00 – 13.30 uur.  

Kosten €7,00 euro incl. lunch, koffie/thee. 

Rustig lopen, met volle aandacht, niet praten. De volledige 

ervaring van het wandelen. De ruimte, de natuur om je heen 

en je eigen stilte ervaren.  

Begeleiding Nicoline Letteboer. (minimaal 6 deelnemers) 

 

Retraite  
’Ontdek de zin van je leven’ zaterdag 9 december van 10.00 

– 16.00 uur. Kosten €10,00 incl. lunch koffie/thee. 

Tijdens een retraite komen wij tot God, de bron van het leven 

en onszelf. Wij komen op adem.  

Begeleiding: Nicoline Letteboer. (minimaal 6 deelnemers)  

 

Overige activiteiten 

 
Najaarsmarkt  

op zaterdag 25 november 2023 
 

Kerstmiddag  

voor ouderen. Datum en tijdstip worden nog bekend gemaakt. 
 

Kerstavonddienst.  

Aanvang 21.00 uur 
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Gedachteniszondag 
 

Zondag 19 november is het Gedachteniszondag, waarin we de 

gemeenteleden, die afgelopen jaar overleden zijn, gedenken. 

Familieleden van de overledene worden uitgenodigd om voor hen een 

kaars aan te steken. Ook ieder ander, die ons dit jaar ontviel kan 

herdacht worden. Een licht ter herinnering, een licht als teken van 

leven kan ontstoken worden. In de kerkdienst zal pastor Gert Scholten 

voorgaan. 
 

 
 

Toon Hermans dichtte een mooi vers, wat er bij hem gebeurde toen 

de stilte kwam, na het overlijden van zijn vrouw Rietje. 

 

“Als de stilte komt 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd, 

De stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 

Nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 

En in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

En telkens weer zal ik je tegenkomen, 

We zeggen veel te gauw: het is voorbij. 

 

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 

Niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

We zullen samen door het stille landschap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

Raak je mijn hart nog duidelijker aan.” 
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Langs ’s Heren Wegen 
 

Bij speurwerk naar een wat kortere dagwandeling ontdekte ik de route 

‘Te-gek-om-los-te-lopen’-Castricum. Eigenlijk is het een route door 

Castricum’s duingebied die ook de GGZ instelling Duin en Bosch bij 

Bakkum aandoet. Over het merendeel van deze voorzieningen voor 

de Geestelijke Gezondheidszorg mag men al heel wat jaren vrij 

wandelen mits cliënten niet gefotografeerd worden. Het 

karakteristieke rijks monumentale Duin en Bosch verbeeldt de 

ontwikkeling van de psychiatrie in ons land. Tot begin 1900 was het 

namelijk gebruikelijk dat als je afwijkend gedrag vertoonde je in een 

gesloten inrichting terecht kwam. Dat afwijkend gedrag kon variëren 

van geestelijk gehandicapt tot depressies, schizofrenie of manisch 

depressief. Zelfs als je zwerver was of ernstig aan de drank kon je 

worden opgenomen. De behandeling van een ‘hersenlijder’ bestond 

als regel uit vrijheid beperkende maatregelen en zo nodig kalmerende 

middelen. 

 

 
 

Toen eind 1800 in Noord-Holland de krankzinnigengestichten de 

hoeveelheid patiënten niet meer aan konden werd gekeken naar 

uitbreidingsmogelijkheden of zelfs het stichten van een psychiatrisch 

ziekenhuis op een nieuwe locatie. En zo viel uiteindelijk de keus op 

een terrein bij Bakkum, geïsoleerd gelegen in een ruig duinlandschap 

en uitermate geschikt om als zelfstandig functionerende gemeenschap 

in te richten. Het bouwen van psychiatrische ziekenhuizen in de 

duinen was een vooruitstrevend idee. Ver van de bewoonde wereld 

zouden rust, reinheid en regelmaat in een omgeving met gezonde 
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frisse zeelucht hun heilzame werk gaan doen. De provincie Noord-

Holland kocht in 1903 bij Castricum en Bakkum 82 ha duinterrein. 

Hier verrees het provinciale krankzinnigengesticht Duin en Bosch. 

 

In 1909 kon Duin en Bosch in gebruik worden genomen. Er waren 6 

paviljoens (voor mannen en vrouwen gescheiden). De paviljoens 

waren voor rustige, half rustige, bedlegerige en voor onrustige 

patiënten. De gebouwen waaraan ook waranda’s, waren op het zuiden 

gericht zodat er maximaal kon worden geprofiteerd van het zonlicht. 

Want zonlicht verdrijft de donkere gedachten. Het paviljoensysteem 

van relatief grote gebouwen bood plaats aan 620 patiënten. Het 

architectonisch ontwerp is de chaletstijl, gebaseerd op de 

romantische, Zwitserse landelijke bouwkunst uit de laat negentiende 

en vroeg twintigste eeuw. De vakstijl van de witte bebouwing is 

opgedaan bij Duitse inrichtingen voor psychiatrische patiënten anno 

omstreeks 1900. De eerste geneesheer-directeur van het nieuw te 

bouwen ziekenhuis, dr. J.W. Jacobi, had zich hier georiënteerd over 

de nieuwste behandelmethodes van psychiatrische patiënten. Duin en 

Bosch had een eigen tramremise; met het dorp Castricum was een 

paardentramverbinding, later een autobusverbinding. In opzet was 

Duin en Bosch een zelfvoorzienende gemeenschap met een 

administratiegebouw, verpleegsterhuis en dienstwoningen voor 

verplegers, opzichters, parkwachters en tuinbaan en eigen 

elektriciteitsvoorziening, een bakkerij, een wasserij, een badhuis, een 

ketelhuis, een ziekenpaviljoen (Loet genaamd), een naaikamer, een 

apotheek, een watertoren, een moestuin voor de voedselvoorziening 

waarin de patiënten therapeutisch werkzaam waren, een vloeiveld 

voor natuurlijke zuivering van het rioolwater, een kerkje en een 

begraafplaats met mortuarium/anatomiegebouw… 

 

Het Kerkje van Duin en Bosch (1908) is nu een rijksmonument. 

Ongeveer eenmaal per maand vonden er oecumenische kerkdiensten 

plaats. Er was geen orgel; de kerkgangers zongen met 

pianobegeleiding. Van een rode gevel is het gebouw in 1969 wit 

gesausd en tot 2015 als het Witte Kerkje van Duin en Bosch in gebruik 

geweest. Er was plek voor ongeveer 160 personen. Nu is het een 

woon- en kantoorruimte. Ook de in 1963 gesloten begraafplaats is 

een rijksmonument. 

 

Het merendeel van de graven is verdwenen. Het centraal gelegen graf 

van dr. Jacobi is in oude luister hersteld. Artsen, verplegend personeel 

en hun gezinsleden, en patiënten werden op deze dodenakker 
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begraven. Er was een algemeen en een rooms-katholiek gedeelte, elk 

onderverdeeld in drie begraafklassen. De eerste klasse was voor de 

hogere en middelbare ambtenaren, de tweede klasse voor het overige 

personeel.  

 

 
 

De derde klasse was gebruikelijk voor de patiënten, die veelal 

armlastig waren en voor rekening van diverse gemeenten werden 

verpleegd en begraven. De padenstructuur lijkt van bovenaf gezien 

op een hand met de duim naar binnen gevouwen. Een overledene 

werd over een gebogen pad door een donker bosje gedragen, omhoog 

langs een door zuiliepen begeleide toegang, naar een licht veld in de 

‘beschermende’, alle doden omvattende hand. 

De witte kenmerkende bouwstijl en de sfeer en rust blijft wel de 

grootste charme van het hedendaagse Duin en Bosch. Gestaag 

oprukkende bebouwing van Castricum en Bakkum heeft een einde 

gemaakt aan de geïsoleerde ligging. Vanaf 1948 kan met 

geneesmiddelen het psychisch functioneren van de geesteszieke 

medemens beter worden beïnvloed. Daardoor is ook de behandeling 

van geesteszieken anders geworden en wonen deze mensen indien 

mogelijk en met begeleiding steeds meer gewoon onder ons. Het 

gevolg is dat een deel van de oorspronkelijke gebouwen is verbouwd 
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tot woning. Of is/wordt afgebroken en vervangen door 

woonbebouwing die architectonisch prachtig aansluit bij de 

oorspronkelijke gebouwen op het terrein. Zo wonen de gewone 

mensen onder de mensen die psychiatrische zorg nodig hebben.     

Wiebe de Bruin. 

 

 

Van de Kerkenraad 
 

Notulen van de kerkenraadsvergadering 19 juli 2023  

Aanwezig: Hans Hoogervorst, voorzitter; Gert Scholten, Matthijs 

Beverloo, Gert-Jan Kooiman, Mirjam Vlugt en Nicoline Letteboer Anne 

van Zanten 

 

1 en 2. Opening en mediatief moment 

De vergadering wordt geopend en de kaars wordt aangestoken. 

Gebed als meditatief moment met Nicoline Letteboer.  

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Er zijn geen gedenkwaardigheden  

4. Notulen kerkenraadsvergadering van 19 juni 2023 

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 19 juni 2023 worden 

ongewijzigd vastgesteld. 

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst 

• Het gemeenteberaad op zaterdag 24 juni jl. in de Kapel is 

redelijk bezocht en goed verlopen. Het programmaboekje 

september 2023 t/m december 2024 is gepresenteerd. Zie 

verslag van Mirjam. 

• De Elvisdienst op 16 juli jl. was een groot succes. Een grotere 

opkomst dan verwacht. 

• Gert Jan laat het nog weten of hij op 30 november naar de 

Ring WF classicale vergadering NH gaat. PKN wilt inzetten op 

bestuurlijke samenwerking en afzien van fuseren.  

• Klaas heeft met medewerking van Jan Gorter de zolder 

opgeruimd. 

• Inmiddels contact gehad met de Toeristenkerk, maar ze 

willen blijven kerken in het Dorpshuis ‘de Onderdijk’. 

• Het programmaboekje 2023-2024 wordt uitgedeeld tijdens de 

startzondag en wordt in de 3e week van oktober 2023 

rondgebracht. 

6. Werkgroep pastoraat 

Geen bijzonderheden te melden 
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7.Werkgroep diaconaat 

Mw. Irene Koen neemt de taken over van mw. Itadoor  

8. Werkgroep kerkrentmeesters  

Dhr. Gert Boogaard gaat de kerkrentmeesters ondersteunen.               

Het jaarverslag 2022 is ingeleverd. 

9. Voortgang toekomst van De Kapel m.m.v. Kerk vitaal  

Gert heeft gesproken met Bernard Vosselman van Kerk Vitaal en 

Peter Verhoeff, classispredikant van Noord-Holland. Samengevat zijn 

ze tot de conclusie gekomen het huidige beleid niet te veranderen. 

Het probleem is en blijft een feit. Afgeraden wordt om 

Pioniersgemeente te worden. Vanwege dat een Pioniersgemeente 

wordt opgestart door een groepje mensen en dat groepje groeit. 

Huisgemeente wordt ook afgeraden.    Want dan stop je eigenlijk 

met de Kapel.   

Advies: doorgaan met het beleid wat we nu hebben vastgesteld. De 

verslagen van de gesprekken die we als Kerkenraad mochten 

hebben met de Kerkenraad PKN-Zuiderkogge en met Pastor Andre 

Dekker worden de 3e week van oktober naar hen verstuurd samen 

met een programmaboekje en een uitnodiging voor een vervolg 

gesprek.            

10. Rondvraag  

 Er zijn geen rondvragen  

11. Sluiting   

Nicoline Letteboer sluit met gebed de kerkenraadsvergadering af. 
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Startzondag  
 

Wij, als kleine Kapelfamilie, zijn het seizoen begonnen met een dienst 

en een maaltijd. Fijn dat er veel gemeenteleden aanwezig waren. Dat 

doet goed. Het is belangrijk om met elkaar, ook (of juist?) in onze 

kleine gemeente elkaar ervan te blijven verzekeren dat geloof 

tastbaar is. Dat wij elkaar nodig hebben. Daar zetten wij, pastores en 

kerkenraad, ons voor in. Getuige daarvan is (o.a.) ons tijdens de 

startzondag gepresenteerde programma 2023 – 2024. U heeft het 

inmiddels allemaal gekregen. Ook kerken in onze omgeving en daar 

buiten hebben het programma ontvangen. Wij hopen van harte dat 

het ook door uw aanwezigheid, bijdrage en interesse tot leven zal 

komen, zodanig dat wij ook voor 2025 een nieuw en mooi programma 

kunnen aanbieden. 

 

Van de Diaconie 
 

De Diaconie van onze kerkelijke gemeente 

Het college van diakenen 

probeert haar taken zo goed 

als mogelijk in te vullen en dat 

zijn er niet zo weinig. 

Meest zichtbaar zijn de taken 

in de kerkdienst en het 

avondmaal waarbij het delen 

centraal staat. Diakenen zijn 

gericht op het scheppen van 

rechtvaardige verhoudingen in 

kerk en samenleving. 

Het woord diaken komt van 
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het Griekse woord diaconieën, dat dienen betekent. Een diaken is dus 

iemand die andere mensen dient. Zowel mannen als vrouwen kunnen 

een diaken zijn. Jezus noemt zichzelf de diakoon, de dienaar. 

 

In het verleden speelde een diaconie in de armoede bestrijding een 

grote rol. Denk aan kinderhuizen, bejaardenhuizen, persoonlijke 

ondersteuning, het is niet zo moeilijk om voorbeelden te vinden. 

Tegenwoordig heeft de overheid veel van deze verantwoordelijkheden 

overgenomen en het is toch maar een groot voorrecht dat we in een 

land leven waar dat zo geregeld is. Alle problemen zijn daar nog niet 

mee opgelost en de persoonlijke aandacht voor mensen blijft 

aanwezig. Deze week kwam er iemand bij ons binnenrollen over oude 

schoolfoto's en kwam het gesprek ook over de Diaconie waar zijn 

vader een stukje land van de Diaconie kon huren voor een 

schappelijke prijs zodat er een klein inkomen was. Er werd dan wel 

verwacht dat het betreffende gezin wekelijks in de kerk kwam. De 

Diaconie ging zorgvuldig met de centen om en hield een appeltje voor 

de dorst. Bij overlijden gebeurde het meerdere keren dat de Diaconie 

in de erfenis voorkwam of een stuk grond verwierf om zo de kerkelijke 

gemeente te ondersteunen in zijn bestaan. 

 

Hoe anders is de huidige situatie. Of de maatschappelijke problemen 

nu groter of kleiner zijn weet ik niet, maar als je de krant of TV aanzet 

wordt je bedolven met problemen wereldwijd. Ook wij als 

kerkgemeenschap en met name de Diaconie hebben hier mee te 

maken. Als je alle problematiek ter harte neemt ben je geneigd om 

alles wat je hebt weg te geven. Dat is uiteindelijk ook niet de 

oplossing. De strategie van de diaconie was altijd om de revenuen van 

het ooit verworven bezit te bestemmen aan diaconale doelen en het 

bezit in stand te houden. Dit streven staat in de huidige situatie wat 

onder druk omdat de rente vergoedingen ongelofelijk naar beneden 

zijn gegaan en we minder kunnen besteden. We zijn nog steeds 

dankbaar dat onze voorouders zo zorgvuldig zijn omgegaan met het 

kerkelijk bezit. Probleem is natuurlijk hoe gaan we verder als het 

kerkelijk leven verder terug loopt. We zijn elkander allemaal nodig en 

het blijft een uitdaging om hier mee om te gaan en aan te werken. 

 

Als lid van de Diaconie wil ik deze overdenkingen eens met u delen. 

Anne van Zanten. 
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Collectes Diaconie 

02 juli € 10,00 

09 juli € 8,70 

16 juli € 81,00 Elvis dienst 

23 juli € 3,05 

30 juli € 10,75 

06 augustus € 18,90 

13 augustus € 9,25 

20 augustus € 14,85 

27 augustus € 10,75 

03 september € 30,60 

10 september € 12,50 

17 september € 15,70 

24 september € 7,80 

 

 

De Slavernij 
 

Tussen ± 1500-1870 handel in afrikanen  

door Arabische slavenhandelaars en Europeanen  

naar schatting 10 miljoen mensen  

verscheept naar de Amerika`s  

deze massale deportatie was een sterke  

prikkel voor de economische ontwikkeling. 
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De negroïde slachtoffers van deze  

onmenselijke behandelingen, blootgesteld  

aan extreme verkrachtingen geweld en ziekte  

zijn zwarte bladzijden van de  

Amerikaanse en Europese geschiedenis. 

 

De kracht van geweten en liefde  

onderling lieten de geknechte zingen,  

ondanks de barbaarse omstandigheden. 

 

Ontstaan door honger naar macht en geld  

zakelijke intriges en expansiedrang,  

de realiteit waar niemand ook maar enige  

vorm van menselijke verantwoordelijkheid  

voor wilde uitdragen. 

 

Amerikaanse burgeroorlog 1861-1865  

directe aanleiding afschaffing  

slavernij in de zuidelijke staten. 

 

De sporen van eeuwen onderdrukking  

zijn bij vele verdroogd en verdrongen  

met nog ongeheelde littekens, soms  

oplaaiend als steek vlammende emoties. 

 

Tekst Rob van de Berg 

 

 

 

Vacature kerkenraad 
 

Tijdens de startzondag heeft Hans Hoogervorst, onze voorzitter, te 

kennen gegeven dat hij volgend jaar zal stoppen. Komend jaar 

hebben wij dus een nieuw lid van de kerkenraad nodig. Wilt u 

meewerken aan de uitvoering van het nieuwe programma 2024? 

En wilt u meedenken over de samenwerking met andere kleine 

gemeenten? Overweeg dan of u zich wilt aansluiten bij de 

kerkenraad. 
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Hulpverlening Westfriese Kerken 

 

Crisis? 
Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt 
je eruit! We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, 
kosteloos en zonder wachttijden.  
Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 
Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 

Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is 
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. 

Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 
 

 

 

Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 (of anders vermeld) 

 

01 oktober 

 

Voorganger: Nicoline Letteboer 

Organist: Andrew Orme 

 

08 oktober Voorganger: Gert Scholtenr 

Organist: Andrew Orme 

 

15 oktober Voorganger: Ton Heijboer 

Organist: Jan schraal 

 

22 oktober Voorganger: Herrianne Allewijn 

Organist: Jan Schraal 

 

29 oktober Voorganger: Johan Moens 

Organist: Jan Schraal 

 

05 november Voorganger: Nicoline Letteboer 

Organist: Jan Schraal 

 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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12 november Voorganger: Burret Olde 

Pianist: Johan Gootjes 

 

19 november 

Eeuwigheidszondag 

Voorganger: Gert Scholten 

Organist: Andrew Orme 

 

26 november Voorganger: Ton Heijboer 

Organist: Andrew Orme 

 

03 december Voorganger: Nicoline Letteboer 

Organist: Andrew Orme 

 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Het college van kerkrentmeesters hebben besloten dat na diverse 

problemen met de geluidsapparatuur. De installatie beneden achterin 

de kerkzaal zal verplaats worden naar het balkon, daar waar de 

camera opgesteld staat. Recent bij de Elvis uitzending gebeurde het 

dat de computer storingen vertoonde, op zichzelf niet zo’n groot 

probleem maar de persoon die boven zit moet dan hals overkop naar 

beneden rennen om het te herstellen. Ook als het geluid niet helemaal 

zuiver klinkt dan moet die persoon weer naar beneden en naar boven. 

Daarom hebben we besloten om de geluidsinstallatie naar boven te 

plaatsen als er dan iets veranderd moet worden dan kan dat gelijk 

uitgevoerd worden. De verplaatsing zal worden uitgevoerd door onze 

eigen mensen met eventueel professionele hulp. 
 

Matthijs Beverloo 
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Collectes Kerkvoogdij 

02 juli € 10,00 

09 juli € 8,70 

16 juli € 81,00 Elvis dienst 

23 juli € 3,05 

30 juli € 10,75 

06 augustus € 18,90 

13 augustus € 9,25 

20 augustus € 14,85 

27 augustus € 10,75 

03 september € 30,60 

10 september € 12,50 

17 september € 15,70 

24 september € 7,80 
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Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente 

Andijk-Wervershoof 

 
Postadres: 

Middenweg 48, 1619 BN Andijk, tel: 0228-596778 

    

 

Pastor  Drs. Gert Scholten 
   Tel: 06-53752627 

   E-mail: pastor@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Ouderenpastoraat Drs. Nicoline Letteboer 

Tel: 06-12812884 

E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl 

    

 

Kerkenraad 
 

Voorzitter  Dhr. Hans Hoogervorst 
   Tel: 06-13626972 

   E-mail: voorzitter@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Scriba   Nicoline Letterboer 

Tel: 06-12812884 

E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Ouderling  Mevr. Mirjam Vlugt 

   tel: 06-13734806 

 

Kerkrentmeesters Dhr. Matthijs Beverloo 
   Tel: 06-55764285 

   E-mail: kerkrentm@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Diaken  Dhr. Gertjan Kooiman 
   Tel:0228-593792 
   E-mail: diaken@pg-andijkwervershoof.nl 
   
   Dhr. Anne van Zanten 

   Tel: 0228-591201 
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Administratie 
 

Diaconie  Mevr. Irene Koen 

   E-mail: diaconie@pg-andijkwervershoof.nl 

   Tel: 0637132410 

   NL55RABO0368958159  

 

Koster  Dhr. Klaas Tanja 

   Tel: 0653560296 
 

 

Redactie  Matthijs Beverloo 

   Marrianne Venema 

   Lay-out Ronald Dijkstra 
 

 

Algemene bezorging Fam. de Greeuw 

    Tel: 0228-591965 

 

Rabobank   NL14RABO0302407294 
    Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof 

 

mailto:diaconie@pg-andijkwervershoof.nl

