
Voor wie anderen verzorgen.  

 

Behulpzaam, vriendelijk en altijd aan het werk  

hoor ik ze lopen in de kamers en de gangen;  

wat weet ik van hun leven en van hun verlangen  

of van hun zorgen? Zijn ze zwak of sterk?  

 

Ik zie alleen hun frisse, jonge buitenkant-  

wat leeft er achter ’t uiterlijk, dat ze ons tonen?  

Ik weet niet waar ze liefhebben en waar ze wonen,  

het gaat me ook niet aan. Toch voel ik me verwant.  

 

We kennen beiden onze vreugden, ons verdriet,  

we houden ons zo flink als we maar kunnen;  

zonder aan anderen een blik te gunnen  

in wat ons werkelijk raakt. Men ziet, maar kent ons niet. 

 

Uit:De stem uit de wolk, Verzamelende gedichten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende inleverdatum voor kopij is op donderdag 25 augustus 2023 

Het e-mailadres van de redactie is: beverloomatthijs@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra - juni 2023 
detail uit schilderij van  Jan Sluiters – zonopkomst 1910   
  

mailto:beverloomatthijs@gmail.com
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41e jaargang nummer 3 

8 juli 2023  

 

Voorwoord 
 

De vakanties staan voor de deur! Voor veel mensen is het de tijd om 

even bij te komen van een hectische periode. .Zo ook wat onze kerk 

betreft: hoe zullen we verder gaan?. In dit Contact zullen we hierop 

dieper ingaan. Volgens mij is het belangrijk om positief te blijven, vol 

van hoop op ongebaande wegen en elkaar bij de hand te nemen en 

vast te houden zoals u in dit gedicht kunt lezen. 

 

 
 

We doen er vandaag toe.  

Ik houd niet van positivo’s 

Die wegkijken van het donker 

Die het donker niet zien 

 

Ik houd van positivisten 

Die het donker aanzien 

Die het niet onderschatten 

 

Ik houd van positivisten 

Die elkaar bij de hand nemen 

Die elkaar vasthouden 
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Ik houd van die mensen 

Die achter je gaan staan 

Die naast je gaan staan 

 

Ik houd van die mensen 

Schouder aan schouder 

Die zingen gaan 

 

Wat de toekomst brengen moge 

We gaan hand in hand 

We doen er vandaag toe 

 

Auteur onbekend 

 

Ik wens u allen een leuke en ontspannen vol met positieve 

ervaringen. 

Matthijs Beverloo 
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Meditatie 
 

Zomertijd 

Het seizoen loopt ten einde. De zomertijd breekt aan. Van alles komt 

tot rust. Mensen trekken erop uit. Vakantie. Tijd om te recreëren, te 

herscheppen, letterlijk. Even niet de wekker op half zeven. Even geen 

mensen bezoeken, niet bij het bed van een patiënt zitten, een dienst 

voorbereiden. Even geen vergaderingen, leerhuizen, bijeenkomsten, 

teamoverleggen. 

 

Nog wel deze meditatie schrijven. Al denkendeweg gaan schrijven in 

de hoop dat er iets zinnigs ontstaat. Uitstel is niet mogelijk, te lang 

wikken en wegen ook niet. De deadline nadert. Bevrijdend, verrassend 

en altijd een beetje spannend is het, vergezeld van het plezier van 

taal en schrijven. 

 

Nooit eerder leefden we zo in dezelfde wereld met elkaar. De digitale 

lijntjes zijn duizelingwekkend kort en fastfood en merkkleding vind je 

overal. We leven in één wereld. Tegelijk weet je niet meer van elkaar 

waar je mentaal zit, spiritueel, inhoudelijk. De mentale bubbels zijn 

gesloten en van elkaar vervreemd. Het is niet altijd een pretje om op 

een rustige vakantiedag door Twitter te bladeren of Facebook. Ik ga 

de komende periode maar eens even niet reageren. Wat win je 

ermee? Het zal wel even duren om de onthutsend andere 

werkelijkheid van de ander van me af te schudden en het water aan 

mijn voeten weer te voelen, het gespetter van kinderen en de rust 

van het moment.  
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In deze ene, verdeelde wereld zoekt de ziel naar rust. Naar een punt 

om aan te haken en zeker te weten. Naar vaste grond onder de 

voeten. Augustinus schreef de beroemde woorden: Onrustig is ons 

hart, totdat het rust vindt in U. En dat is tof dat Augustinus zoiets 

gevonden heeft, die rust. Maar rusteloosheid is onderdeel van het 

geestelijke leven van ons allemaal. Want de beste Augustinus schreef 

dat op een bepaald moment in de tijd, maar ik geloof er niets van dat 

die rust vervolgens een vaste toestand is geworden. In deze gedeelde 

wereld zwerft de ziel of je geest en vindt soms rust. Als een vlinder, 

die zich kan koesteren in de zon, maar nooit te lang blijft zitten. Want 

de seizoenen veranderen of er wordt een weg door je favoriete 

vlinderbloemenveldje aangelegd of een kind met een schepnet heeft 

je te pakken. Er is altijd iets.  

In het Evangelie (Marcus 10:17) vraagt een jonge man aan de rabbi 

van Nazareth wat hij moet doen voor blijvende rust. Hij noemt dit ‘het 

eeuwige leven’. Het gaat daarbij niet om ‘naar de hemel gaan’ en een 

wolkje met je naam erop. Ik weet ook niet precies wat het wel is, 

maar het heeft iets te maken met iets blijvends, iets veiligs, een plek 

voor je ziel, onvervreemdbare rust. Dit staat er: eens kwam iemand 

naar Jezus toe om te vragen: 'Meester, wat voor goed moet ik doen 

om het eeuwige leven te verwerven?' Hij zei hem: 'Waarom wilt ge 

van Mij weten wat goed is? Eén slechts is er goed. Als gij het Leven 

wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden.' 

Er ligt een lichte argwaan in het antwoord. Waarom wil je van mij 

weten wat goed is? Eén slechts is er goed. Een leerling gaat langs vele 

meesters om zijn of haar ware stem te vinden, maar elke leraar, die 

niet verwijst naar de eenvoudige goedheid zoals die universeel 

gegeven is, is een bedrieger. Zoiets hoor ik hier. 

Kwakzalvers beloven je gouden bergen, als je maar hun manier van 

doen overneemt; hun methode, hun gedachtes, hun inzicht. Ze 

verkopen er boeken van, ze leren methodes, ze hebben een gat in de 

markt. Tien stappen zus, 15 ademhaling sessies zo, een kerkmodel 

dat werkt of een gebed dat gegarandeerd rust brengt. Zo niet de 

rabbi, die vraagt argwanend of je soms een binnenbocht zoekt, iets 

anders, iets uniekers dan hetgeen al gegeven is: de ander liefhebben 

met heel je hart, ziel en verstand en de Eeuwige die de wereld, de 

ander en jouzelf liefdevol heeft voortgebracht eveneens.  
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Dat is de ziel van de geboden: heb lief. Er is geen alternatief. En liefde 

brengt niet altijd rust. Soms. Even. Het brengt ook pijn, verwarring, 

verrassing. Maar er is maar één wereld – en in welke bubbel je ook 

rondhangt, je bent nooit één met die bubbel, want boven alles uit gaat 

die ene vraag aan je: heb lief. Er is geen andere weg.  

Een vruchtbaar antwoord om deze zomertijd te overdenken? 

Gert Scholten 

 

 

Van de Pastor 
 

Wat hebben we een mooie activiteiten gehad, de afgelopen maanden. 

Paasontbijt, twee filmavonden, een Thomasviering, 

gemeentebijeenkomsten, goed bezochte leerhuisavonden, inloop en 

koffieochtenden. En voor het nieuwe seizoen staat er weer veel 

gepland. Naast de ‘gewone’ kerkdiensten weer veel activiteiten. 

Na de gemeenteochtend hebben we het beleid voor onze gemeente 

vastgesteld. De gemeente Andijk-Wervershoop gaat per 1 januari 
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2024 het aantal kerkdiensten beperken tot 2x in de maand + 

hoogtijdagen. Wij gaan meer inzetten op programma's die uit Bijbelse 

thematiek voortkomen (films, theater, leerhuis etc.). Ook zijn er 

discussieavonden, stiltewandelingen, seminars, muziekavonden 

('koffie met noten', meditatie, inloop en koffieochtenden).  

Daarnaast zetten we in op bestuurlijke samenwerking met andere 

kleine gemeenten. Gesprekken zijn begonnen, ook met de RK 

parochies, die momenteel te kampen hebben met gesloten 

kerkgebouwen. 

 

 
 

Alles bij elkaar denk ik dat het een mooi plan is. Of het slaagt? Dat 

hangt ook van u, gemeenteleden, af. In de loop van dit jaar ontvangt 

u allemaal een uitgewerkt programmaboekje met alle activiteiten, 

diensten en avonden. Ook de kerken in onze regio krijgen dit boekje.  

Heeft de kerk nog toekomst, nu jongere generaties massaal lijken af 

te haken? In Petrus staat er een mooi stuk van de 38jarige zanger en 

presentator Elbert Smelt. Hij hervond zijn liefde voor 'het instituut', 

en ziet dat ook bij veel generatiegenoten gebeuren. Dit waren zijn 

bevindingen: 
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“1. Het is heerlijk om je over te kunnen geven aan een traditie, een 

bedding die groter is dan jouw leventje. Om te tappen uit eeuwenoude 

gebruiken en woorden. Juist als jij het allemaal niet meer zo precies 

weet. 

2. Een leven van zelfontplooiing en zelfliefde is ook maar heel erg 

‘zelf’. Nogal alleen. Het ‘samen’ van de kerk, op welke manier dan 

ook, is een cadeau. En dan is samen oliebollen bakken met oud en 

nieuw al echt te gek. Als je maar de ‘ieder-voor-zich-op-zijn-telefoon-

maatschappij’ doorbreekt. 

‘Dat we in de kerk met steeds minder zijn, is juist een kans’  

3. Dat we in de kerk met steeds minder zijn, is geen reden voor 

paniek. Maar ook niet voor doemdenkerige berusting. Het is juist een 

kans om onszelf kritisch te bevragen. Zijn we bezig met de vragen 

van nu? Voelen we de vrijheid om met het voortschrijdende inzicht 

van Gods Geest – waarin we toch geloven (?) – radicale, nieuwe 

keuzes te maken? 

4. Dat het moderne westerse leven ontdaan is van alle heiligheid en 

(bij)geloof betekent niet dat we geen behoefte hebben aan rituelen en 

besef van het heilige. Afgelopen jaar werd onze jongste, Jesse King, 

gedoopt in een dienst van pioniersplek Hemelsbreed in de Bijlmer. Ik 

kan je zeggen: de tranen biggelden over mijn wangen … 

5. M’n hernieuwde liefde voor de kerk betekent niet dat ik verlost ben 

van m’n commitment issues. Of dat kerkgang ineens vanzelf gaat. En 

daarin ben ik vast niet de enige. Ik ontdekte dat een gezonde 

spiritualiteit routine en offers vraagt. Niet alleen van de predikant.” 

Ik herken mij in bijna alles wat hij zegt. Ook iets voor u om te 

overwegen, de komende zomertijd? 

Gert Scholten 
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Oproep uit de Thomas Viering 
 

In een Thomasviering staat niet de preek centraal, maar mag je als 

aanwezige meedenken over en/of iets doen  met  het thema. Zo 

hebben we zondag 11 juni met elkaar gezongen, nagedacht, 

gemediteerd en gepraat over “De groene Kerk”. We gingen in groepjes 

uiteen en vonden een plek in de kerk of tuinkamer en zelfs in de 

keuken, waar heerlijke biologische hapjes klaar gemaakt werden. 

In ons groepje hebben we ons bezig gehouden met de 10 geboden 

van Mozes. Hoe kunnen we die omzetten in 10 woorden, die van 

toepassing zijn op ons leven. We kwamen onder andere uit op: 1) 

bewust zijn van klimaatproblemen, en dit uitdragen naar anderen.  

Probeer medestanders te vinden en  zet woorden om in daden. 2) Laat 

de auto zoveel mogelijk staan en 3) koop minstens één keer in de 

week een biologische maaltijd. 4) Ga zuinig om met je kleding 5) 

Geïntegreerde bestrijding toepassen in de fruitteelt etc. U kunt zelf 

nog wel meer woorden bedenken, waar de wereld groener van wordt. 

 Na afloop kregen we ook deze mooie oproep mee:  

U kunt na de kerkdienst gelijk in actie komen en 3 dingen doen: 1. 

Maak eens een rondje door de wijk om afval op te ruimen 2. u kunt u 

aanmelden om met de kerkenraad mee te denken, hoe we een nog 

groenere kerk kunnen worden 3. u kunt al dan niet met een kopje 

koffie in de hand en met een vegetarisch hapje in de hand een rondje 

lopen met iemand anders en napraten over de kerkdienst en het 

thema. 
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Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, ( of anders gemeld) 

30 juli   Voorganger: Nicoline Letteboer  

   Organist: Jan Schraal 

 

06 aug   Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: Christine Janssen 

 

13 aug   Voorganger: Ton Heijboer 

   Organist: Andrew Orme 

 

20 aug   Voorganger: Herianne Allewijn 

   Organist  Christine Janssen 

 

27 aug   Voorganger: Ton Heijboer 

   Organist:  Andrew Orme 

 

03 sep   Voorganger: Gert Scholten     Startzondag 

   Organist: Andrew Orme 

 

10 sep   Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist Andrew Orme 

 

17 sep   Voorganger: Adriaan Rodenburg 

   Pianist:  Johan Gootjes 

 

24 sep   Voorganger: Louise Kooiman 

   Organist  

 

01 okt   Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist: Andrew Orme 
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Startzondag  
 

Op 3 september  is onze Startzondag  

We starten het nieuwe seizoen met een ochtendgebed. Aanvang: 

10:00 uur. Aansluitend is er koffie en thee. Rond het middaguur wordt 

er een heerlijk Indonesisch Buffet geserveerd. 

Van harte uitgenodigd! 

 

Meldt u zich wel eerst aan? Er zal een lijst in de kerk liggen waarop u 

kunt aangeven of u aan het buffet wilt deelnemen. Tevens kunt u 

eventuele dieetwensen daarop vermelden. 

 

Aanmelden kan ook via e-mail bij Matthijs Beverloo en bij onze koster, 

Klaas Tanja. E-mailadressen vindt u in Contact. 
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Inloopochtend en afspraken 
 

In de maanden juli en augustus is er geen Inloop en zijn er 

geen Koffieochtenden.  

 

 
 

Gert Scholten,  

tel: 06-53752627  

Nicoline Letteboer,  

tel: 06-12812884 

 

 

 

Laat je verrassen…  
 

Dat was de insteek van de door de Raad van Kerken georganiseerde 

fietstocht op zondag 4 juni 2023. Een leuke groep mensen verzamelde 

zich om twee uur bij de  katholieke kerk in Onderdijk, en de eerste 

stop was de nabij gelegen Sai Tempel in de Van Velzenstraat. 

Voor de gemiddelde Westfries is dit een echte openbaring deze 

Hindoëistische Tempel. 

 

 



14 

 

Ontvangst in de prachtige ruimte van deze Sai Tempel met een kopje 

thee of koffie, waar Bas van Velzen ons het gedachtengoed probeerde 

uit te leggen. Vervolgens de schoenen uit om de echte tempel binnen 

te gaan. Prachtig ingericht, klein en knus met stoelen voor wel 

honderd mensen en dan te bedenken, dat het ooit een bollenschuur 

was. Het zal niet iedereen bekend zijn, maar de overleden vader van 

Bas was ook een bijzonder mens en hij heeft het beeld van De 

Dijkwerker aan het begin van Onderdijk gemaakt. De Tempel is 

eigenlijk een Levensschool gebaseerd op vijf menselijke waarden:  

waarheid, rechtschapenheid, vrede, liefde en geweldloosheid. Kijkt u 

maar eens op de website:  Sai Tempel Onderdijk. 

 

Alle deelnemers om ongeveer drie uur weer op de pedalen richting de 

Werenfriduskerk in Wervershoof! Hier werden we ontvangen door de 

heer Ben Droog, die ons het wel en wee van deze kathedraal rustig 

en duidelijk uitlegde. Onvoorstelbaar hoeveel kennis dhr. Droog 

paraat heeft over deze kerk. We hebben zelfs de wenteltrap naar het 

orgel beklommen voor een mooi overzicht in de kerk. Zo klein de Sai 

Tempel, zo groot en indrukwekkend is deze H. Werenfriduskerk. 

 

Onze laatste stop was de Maria Middelares van Alle Genaden in Andijk. 

Ontvangst met thee of koffie, en in de gezellige kerkruimte nam Jos 

Kuin ons mee via een uitgebreide fotocollage naar het ontstaan van 

deze kerkelijke gemeente. Deze begon in 1949 met de aankoop van 

het niet-katholieke café De Krimpen. Deze koop ging via een 

tussenpersoon, want in die dagen verkocht een niet-katholiek geen 

goederen aan een katholiek. In 1973 is de huidige katholieke kerk in 

gebruik genomen en de oude kerk aan de Zeehoek-meubelen 

verkocht. 

Als Raad van Kerken: Andijk, Onderdijk, Wevershoof en Zwaagdijk-

Oost bedanken we allen voor de deelname. 

 

Anne van Zanten, voorzitter. 
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Verjaardagen 
 

Mevr. N. Orme    26-7-1944 

Hoekland 20 

1602MX Enkhuizen 

 

Dhr. A.A. van Zanten   4-8-1941 

Rikkert 10 

1619 AR Andijk 

 

Mevr. A. Kooiman    5-8-1952 

Schoolweg 3 

1619 AL Andijk 

 

Mevr. A.G. de Greeuw- de Vries  22-8-1945 

Dijkweg 80 

1619 HD Andijk 

 

Mevr. M. Remijnse-Visser   28-8-1945 

Landstraat 30 

1619 EZ Andijk 

 

Mevr. Steltenpool    31-8-1951 

Knokkel 58 

1619 AV Andijk 

 

Dhr. Gerritsen    1-9-1949 

Jochems 46 

1693 HT Wervershoof 

 

Dhr. H.A.J. de Greeuw   10-9-1945 

Dijkweg 80 

1619 HD Andijk 

 

Mevr. Santema- Boelens   29-9-1949 

Knokkel 58 

1619 AV Andijk 
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Van de Kerkenraad 
 

Notulen van de kerkenraadsvergadering van 19 juni jl. verschijnt in 

het volgende Contact. 

 

 

Thomasviering 
 

Op zondag 11 juni bezochten we de Thomasviering in de Kapel. 

Het beloofde een dienst te gaan worden, die anders is dan we gewend 

zijn. En omdat het heel verfrissend kan zijn om eens buiten de kaders 

te denken, waren we graag van de partij. 

Het thema van de dienst was: de groene kerk, een thema dat in deze 

tijd erg leeft. Tijdens het Kyriegebed was er aandacht voor de 

klimaatverandering, de vervuiling en de afname van de biodiversiteit. 

Bij alle drie de problemen speelt de mens een grote rol door dingen 

te doen of te laten. Bij het gloria keken we naar een filmpje over de 

Koopmanspolder, een natuurontwikkelingsproject én proeftuin voor 

het waterbeheer van de toekomst. Een geweldig initiatief en dat zo 

dicht bij ons in de buurt. 

 

 
 

Erg indrukwekkend vond ik het lied: ‘Geest van hier boven’ gezongen 

door Stef Bos en een jongerenkoor. Zeker de moeite waard om nog 

een keer extra te beluisteren. 

Psalm 8 werd gelezen: een psalm van David over verwondering over 

God, de schepper, de schepping en de geschapen mens.  

Daarna moest er door iedereen een keuze worden gemaakt: 

 

• Ga je mee met Gert om over het thema en de lezing door te 

praten?  

• Wil je mee met Andrew om liederen te zingen?  
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• Of wil je biologische hapjes maken met Nettie? 

• Wil je mee met Mirjam om de 10 woorden te bedenken voor 

de groene kerk? 

• Of wil je gewoon even stil zijn buiten in de tuin? 

 

Toch wel jammer dat je maar één keuze had. 

Na 25 minuten kwamen we weer bij elkaar en vervolgden we onze 

dienst.  

 

Met elkaar zongen we het prachtige lied: De steppe zal bloeien, het 

hoopvolle verhaal van de dorre woestijn die tot groene bloei komt.  

Natuurlijk was er na deze dienst voor iedereen thee of koffie en 

konden we genieten van de heerlijke hapjes, die waren gemaakt. 

Met een warm gevoel kunnen we terug denken aan deze viering. 

 

Ronald, Jasper, Judith, Jasmijn en Janneke 

 

 

 

Vervoer naar de kerk 
 

Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen 

niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor 

hen is er de mogelijkheid om van en naar de kerk 

gebracht te worden. Mensen die hiervan gebruik 

willen maken en degenen die zich aanbieden om het 

vervoer op zich te nemen, kunnen zich wenden tot de coördinator van 

het kerkvervoer: 

 

 Anne van Zanten tel: 591201 

 

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.  
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Verslag beraad 24 juni 
 

Programma 2023-2024 en hoe nu verder als kerk/ kerkenraad? 

Verslag gemeentebijeenkomst 24 juni 

Zaterdagochtend 24 juni waren we met een klein aantal 

gemeenteleden (12!) bij elkaar om het programma voor 2023-2024  

te presenteren. Deze ochtend was een vervolg op gemeentemiddag 

van 11 maart 2023, waar op de kerkenraad het beleid voor de 

komende twee jaar had gepresenteerd. Het beleid is om met allerlei 

activiteiten door te gaan, en nieuwe te beginnen en vanaf 1 januari 

2024 met twee kerkdiensten per maand te starten. 

Gert Scholten lichtte toe dat het beleid besproken is met de 

classispredikant en de  begeleider van Kerkvitaal. Beiden vonden het 

een goed plan om hiermee door te gaan. Het samenwerken met 

andere kerkelijke gemeenten wordt gestimuleerd door de Synode. Het 

aanvragen van een pioniersgemeente werd afgeraden, omdat 

daarvoor naast de kerkenraad een enthousiaste groep mensen moet 

zijn, die dit werk wil doen (Deze groep is er niet). Bovendien faciliteert 

de PKN voornamelijk pioniersplekken, waar vanuit ‘niets’ iets van 

religieus samenzijn gaat ontstaan. (Voldoen wij als De Kapel niet aan).  

Nicoline Letteboer heeft het programma voor 2023 -2024 toegelicht. 

 

Centraal hierbij staat: “De Kapel wil naast kerk ook een plek van 

vernieuwing zijn. En De Kapel is voor ontmoeting, stilte en 

verbinding“. In het programma zijn 12 activiteiten genoemd: naast de 

koffieochtenden en de leerhuizen willen we o.a. ook inzetten op: met 

elkaar eten, laagdrempelige retraites, en workshops. Het programma 

is nu nog een concept en zodra het definitief is, zal het aan de 

gemeenteleden als programmaboek uitgereikt worden. 

 

De aanwezige gemeenteleden waren enthousiast en reageerden met 

aanvullende opmerkingen om rekening mee te houden.  

We willen het gevoerde beleid in juni 2024 evalueren: is het zinvol om 

mee door te gaan, is er voldoende enthousiasme aanwezig, is er 

voldoende belangstelling, zijn er mensen die mee willen organiseren 

etc.? Er zal dan een nieuwe gemeentebijeenkomst komen.  

 

Verder hebben we in juni constructieve gesprekken gevoerd met de 

PKN Zuiderkogge en pastor Dekker van de RK-parochie Andijk-

Wervershoof. Er zijn zeker aanknopingspunten om samen dingen op 

te pakken. In september  vervolgen we de gesprekken. 
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Tot slot deelde Hans Hoogervorst mee, dat hij nu na twaalf jaar 

voorzitterschap gaat stoppen, en volgend jaar 31 maart met Pasen 

aftreedt als voorzitter van de kerkenraad. De kerkenraad heeft dus 

versterking nodig. Mocht je mee willen denken, praten en, besluiten 

over de toekomst van De Kapel, laat het aan de kerkenraad weten. 

 

Namens de kerkenraad, 

Mirjam Vlugt 

 

 

Elvis dienst 
 

Ds. Fred Omvlee leidt een Elvisdienst op 

zondag 16 juli:  

Crying in the Chapel 

 

Op zondag 16 juli  zal er een speciale Elvis-

kerkdienst gehouden worden in onze Kapel. 

Elvis mengde gospel, country en rhythm and 

blues tot rock and roll. Met Heartbreak Hotel 

wist hij de jonge John Lennon, Keith Richards, 

Bob Dylan en Bruce Springsteen te 

inspireren. Elvis' carrière kende ups en downs: 

hij heeft twee jaar in militaire dienst gezeten in 

Duitsland, hij maakte jarenlang B-films, maar 

50 jaar geleden, in 1968, maakt hij een come back.  

 

 

 

Dominee Fred Omvlee is in het dagelijks leven geestelijk verzorger 

bij de marine en Elvis-fan en hij organiseert al 20 jaar Elvis-

kerkdiensten, waarin hij ook zelf enkele nummers zingt. 'Wat veel 

mensen niet weten is, dat Elvis het liefst gospels zong, van het begin 

van zijn carrière tot zijn laatste concert in 1977.  Elvis zei geregeld: 

'Er is maar één King en dat is Jezus Christus'. Elvis overleed op 42-

jarige leeftijd in 1977. 
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Hij was verslaafd aan medicijnen: pillen. Die had hij leren slikken in 

zijn diensttijd. Hij zag er geen kwaad in. Helaas leidde het tot een 

ongelukkig en depressief einde aan zijn leven. Maar mijn boodschap 

is: zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand. In de Elvis-

kerkdienst horen we het levensverhaal van Elvis met enkele van zijn 

grootste hits, en we horen en zingen samen veel Elvis-gospels: het is 

verder ook 'gewoon' een kerkdienst met toepasselijke bijbellezing en 

gebed'.  

De Elvis-kerkdienst wordt gehouden in De Kapel,  Middenweg 48, 

1619 BN Andijk, aanvang 10.00 uur. Kom in stijl! 
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Langs ’s Heren Wegen 
 

In de Kop van Overijssel ligt bij Vollenhove het grootste 

aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest Europa: Nationaal 

Park Weerribben-Wieden. 11000 hectare ondiepe waterrijke natuur, 

de Beulakkerwijde. Wie over de waterplas vaart ziet tot zijn verbazing 

een torenspits boven het water uitsteken. Het kunstwerk van 

aluminium buizen en raderen herinnert aan het verdronken dorp 

Beulake dat nu enkele meters onder de waterlijn ligt.  

Beulake bij Sint Jansklooster is omstreeks 1360 ontstaan toen 

begonnen werd met turfwinning op het land, de zogenaamde droge 

vervening. De omstandigheden in het dorp worden al weergegeven 

door de betekenis van haar naam: stal, schuur, hut voor koeien in een 

moerassig gebied. Het was hard ploeteren in het veen. De hogere 

gronden werden gebruikt voor akkerbouw, de lagere als weiland. En 

er was een beetje turfwinning. Vanaf de middeleeuwen krijgt de 

turfwinning een serieus karakter. Door het afgraven van de turf van 

het hoogveen kwam het land lager te liggen en werd daardoor natter. 

In de loop van de 16e eeuw was al het hoogveen afgegraven en 

schakelde men van droge vervening over op de natte vervening. 

Zwoegend met hun baggerbeugels ondermijnden de turfstekers in hun 

zucht naar ’n inkomen hun eigen geboortegrond. De natte 

baggerspecie werd binnen lage dijkjes op legakkers uitgestort en na 

droging tot turven versneden. Doordat de wijze van vervening niet 

geregeld werd en de dijken slecht waren kreeg het water steeds meer 

invloed op het gebied. 

Tot dusver kerkten de Beulakers in Vollenhove. Door het toegenomen 

inwonertal ontstond de wens voor een eigen kerkelijke gemeente. In 

1608 werd vanuit Vollenhove in Beulake een kerkelijke gemeente 

gesticht. De Vollenhoofse predikant werd er de voorganger. 

Halverwege de eeuw vroeg een aantal inwoners de kerk van 

Vollenhove om hen een eigen predikant toe te staan. Men wilde 

zelfstandig zijn en ook de kerkgang minder tijdrovend maken. Dat kon 

en met de bouw van een kapel werd begonnen. Maar de beroeping 

van een leraar voor de gemeente behield Vollenhove zich voor. Pas in 

1745 werd Beulake toegestaan een eigen predikant te beroepen. 

In de Gouden Eeuw (1600-1700/17e eeuw) werden voortvarend grote 

oppervlakten veen afgebaggerd. De turf ging als kostbare brandstof 

naar de omliggende steden en per schip over de Zuiderzee naar 
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Amsterdam en Rotterdam. Het had wel een nadeel. Daar waar veen 

gebaggerd was verzamelde zich het water. Na de vervening bleven 

watergaten met smalle rietkragen en rietlanden over, en als het 

meeviel wat drassig hooiland. De inwoners van Beulake werden er niet 

veel beter van. Zij bleven zo arm als de spreekwoordelijke kerkrat. 

Wanneer het veen was weggegraven lieten de verveners de legakkers 

ongemoeid. Steeds meer ribben spoelden weg en vormden grote 

waterplassen. Toen de plassen er eenmaal waren viel er tegen 

afkalving weinig meer te doen, laat staan aan afslag bij storm. En zo 

ontstond een steeds grotere watervlakte. Het noodlot diende zich aan 

de horizon aan. Bij storm vielen hele landstroken ten prooi aan de 

golven. Er ontstonden grote meren (wieden) als de Beulakkkerwiede 

en de Belterwiede. Een voorteken was de stormvloed van 1775. En in 

1776 kwam de genadeklap. De grote veenplassen konden de woede 

van de zee niet meer weerstaan toen de Zuiderzeedijk bij Vollenhove 

brak. Huizen en turfschuren werden vernield, de opgeslagen turf, het 

enige middel van bestaan, dreef weg evenals grote stukken veenland. 

Het water was nog niet gezakt of er volgde een tweede storm. De 

laatste inwoners vluchtten in paniek naar het kerkje en werden pas 

na anderhalve dag gered. Dat was het einde van Beulake. Alleen het 

kerkje bleef voorlopig nog staan. De Beulakers trokken weg en velen 

bouwden in Vollenhove een nieuw bestaan op. De preekstoel ging naar 

de oude Hervormde kerk in Vollenhove. En in 1825 viel als laatste 

restant van het kerkje, de kerktoren. Sinds 2014 staat als geografisch 

monument exact op de plek van de kerktoren een bijzonder 

kunstwerk, compleet met luidklok en raderen. 

 

 

Wiebe de Bruin 
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Leerhuis  
 

“Nabij de doodervaring” 

 

Op 25 mei en 22 juni hebben we ons beziggehouden met zogenaamde 

“Nabij de dood ervaringen”. 

U heeft daarover in het laatste Contact kunnen lezen (thema: “Het 

geheim van ELysion). 

Het waren zeer interessante avonden met een onverwacht grote 

opkomst, zodat wij gebruik moesten maken van de kerkzaal. Tijdens 

de eerste bijeenkomst hebben we een film gezien met het thema: 

Verzuimd bewustzijn tijdens de stervensfase, Manon Lodder 

interviewde in deze film de bekende cardioloog; Pim van Lommel die 

zijn ervaringen m.b.t. dit thema met haar deelde. Het was een zeer 

interessant interview, als u dit zelf wilt zien, kunt u dit bekijken op 

deze website: https://Youtube/koz8asvw Het is meer dan de moeite 

waard! 

 

Tijdens deze avond bleek, dat er diverse mensen waren, die dit zelf 

ook mee gemaakt hadden en/of op de hoogte waren van dit 

fenomeen. Omdat er ook veel vragen en opmerkingen waren, werd er 

besloten op de volgende leerhuisavond opnieuw over dit thema te 

spreken. 

Gezien de enorme grote belangstelling heeft Gert de aanwezige 

mensen gevraagd zich via de e-mail aan te melden, waaraan ook in 

groten getale gehoor werd gegeven. 

De 2de avond was voor mij nog interessanter als de 1ste, omdat er 

persoonlijke ervaringen werden gedeeld. Gert had ook voor deze 

avond weer extra veel werk verricht, op de tafels lagen voor (bijna) 

iedereen verschillende casussen die iedereen kon inzien; er werd 

hiervan ook gretig gebruik gemaakt. Het ging o.a. over: De (bijna) 

dood ontrafeld, een artikel naar het gelijknamige boek van Drs. 

Maureen Venselaar: zij is geesteswetenschapper en afgestudeerd op 

de problematiek van dak- en thuislozen. In haar werk kwam zij in 

aanraking met vragen rondom leven, dood en bijna doodervaring. 

Sinds 2012 is zij (inter) nationaal spreekster en zij is grondlegger van 

de nieuwe vijf-fasen BDE-therorie. Op het internet kunt u verdere 

informatie vinden. Wat ik ook een interessant artikel vond, had de 

titel: Wat iedereen op aarde mag weten over de dood, het is een 

fragment uit het boek: Is er leven na de dood van Ian Wilson. Het 

gaat over de bijna doodervaring uit 1943 van dr. George Ritchie . in 

https://youtube/koz8asvw
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het boek: Return from Tomorrow (1978) en zijn autobiografie: My life 

after Dying beschrijft dr. Ritchie zijn ervaringen. 

In september 2008 is de Nl. vertaling: Terugkeer uit de dood, 

uitgegeven door Christofoor.  

Ik kan het u van harte aanbevelen! 

Na de inleiding van Gert kon men in kleine groepjes zijn/ haar 

persoonlijke ervaringen delen, waarna men aan de hele groep ook nog 

eens deze ervaring kon vertellen, als men dit wilde. Hiervan werd ook 

gebruik gemaakt, er was een mijnheer, die een heel boeiend verhaal 

vertelde, dat ik niet zo gauw zal vergeten, dit geldt trouwens voor 

beide avonden! 

 

De avond werd afgesloten door Gert, die in het vooruitzicht stelde, 

dat bij voldoende interesse nog een derde avond zal worden 

georganiseerd  m.b.t. dit thema. 

Hierbij wil ik Gert nog heel hartelijk danken voor deze beide avonden. 

 

Er is gevraagd om nog een vervolg op het onderwerp ‘Nabij de 

doodervaringen’. Daarom zal er donderdagavond 28 september 

om 19:30 een derde avond rondom dit thema worden georganiseerd.  

Het thema voor de volgende Leerhuisavonden is ‘Euthanasie en 

Palliatieve sedatie’. Data worden in het nieuwe Contact, op de site, in 

de diensten en in de plaatselijke kranten bekend  worden gemaakt.  

 

Matthijs Beverloo 
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Van de Diaconie 
 

Collectes 

23-4-2023  € 13,35 

30-4-2023  €  8,90 

07-5-2023  € 10,90 

14-5-2023  € 16,35 

21-5-2023  € 14,55 

28-5-2023  €  9,35 

04-6-2023  € 11,80 

08-6-2023  € 17,60 

11-6-2023  € 10,00 

18-6-2023  € 12,35 

25-6-2023  €  4,85 

 

Overdenkingen van de Diaconie. 

 

Laat ik dit artikel over de diaconie 

zo maar noemen. 

De verdraagzaamheid, waardering 

en begrip voor elkander is zo hier 

en daar ver te zoeken in deze 

wereld. Dat er wederom een oorlog 

gaande is, welke eigenlijk in onze 

achtertuin plaatsvindt, kan ik 

moeilijk bevatten. De Tweede 

Wereldoorlog ligt nog niet zo heel 

lang achter ons en toch! 

Het zet je wel aan het denken hoe 

moeilijk en ingewikkeld het is om 

een maatschappij met al haar 

verschillende belangen en tegenstellingen in harmonie te organiseren; 

Dat zie je in ons eigen land en zelfs in het kerkenwerk is het niet altijd 

eenvoudig “de neuzen de zelfde kant op te laten kijken.”. 

 

De ontkerkelijking  trekt zo hier en daar al diepe sporen in vele 

kerkelijke gemeentes in hun voortbestaan. In onze eigen gemeente 

was er op 24 juni wederom een kerkelijk beraad met de vraag: hoe 

gaan we verder met  onze Kapel in de nabije toekomst. Gelukkig is 

deze discussie gevoerd in harmonie en aandacht en waardering voor 

elkaar. Ook onze diaconie zit ook krap in de bemensing  en we 
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moesten tevens op zoek naar een nieuwe administrateur en 

penningmeester. Gelukkig zijn we daarin geslaagd in de persoon van 

Irene Koen, Viskuil  10 in Andijk.  Zij runt haar eigen bedrijfje “Reentje 

Dienstverlening” en we hebben er alle vertrouwen in dat we de 

financiële gang van zaken van onze diaconie op orde kunnen houden. 

Zij heeft affiniteit met diaconale aangelegenheden en we kunnen de 

kerkelijke gemeente  feliciteren, dat we zo weer verder kunnen.  Beste 

mensen, de zomer is aanstaande en velen van ons hebben een 

vakantie gepland, wat het bezoeken van de dikwijls mooie 

kerkdiensten niet bevordert. 

 

Anne van Zanten, diaken. 

 

 
Hulpverlening Westfriese Kerken 

 
Crisis? 

Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt 
je eruit! We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, 

kosteloos en zonder wachttijden.  

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 
Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is 
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. 
Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 
 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 

Collectes 

23-4-2023  € 13,35 

30-4-2023  €  8,90 

07-5-2023  € 10,90 

14-5-2023  € 16,35 

21-5-2023  € 14,55 

28-5-2023  €  9,35 

04-6-2023  € 11,80 

08-6-2023  € 17,60 

11-6-2023  € 10,00 

18-6-2023  € 12,35 

25-6-2023  €  4,85 

 

 

 

  

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/


27 

 

 
Kerkelijke adressen Protestantse Gemeente 

Andijk-Wervershoof 

 
Postadres: 

Middenweg 48, 1619 BN Andijk, tel: 0228-596778 

    

 

Pastor  Drs. Gert Scholten 
   Tel: 06-53752627 

   E-mail: pastor@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Ouderenpastoraat Drs. Nicoline Letteboer 

Tel: 06-12812884 

E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl 

    

 

Kerkenraad 
 

Voorzitter  Dhr. Hans Hoogervorst 
   Tel: 06-13626972 

   E-mail: voorzitter@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Scriba   Nicoline Letterboer 

Tel: 06-12812884 

E-mail: ouderenpastoraat@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Ouderling  Mevr. Mirjam Vlugt 

   tel: 06-13734806 

 

Kerkrentmeesters Dhr. Matthijs Beverloo 
   Tel: 06-55764285 

   E-mail: kerkrentm@pg-andijkwervershoof.nl 

 

Diaken  Dhr. Gertjan Kooiman 
   Tel:0228-593792 
   E-mail: diaken@pg-andijkwervershoof.nl 
   
   Dhr. Anne van Zanten 

   Tel: 0228-591201 
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Administratie 
 

Diaconie  Mevr. Irene Koen 

   E-mail: diaconie@pg-andijkwervershoof.nl 

   Tel: 0637132410 

   NL55RABO0368958159  

 

Koster  Dhr. Klaas Tanja 

   Tel: 0653560296 
 

 

Redactie  Matthijs Beverloo 

   Marrianne Venema 

   Lay-out Ronald Dijkstra 
 

 

Algemene bezorging Fam. de Greeuw 

    Tel: 0228-591965 

 

Rabobank   NL14RABO0302407294 
    Ned. Herv. Gemeente Andijk-Wervershoof 
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