
 
Lente 
Is het geen wonder 
zoals alles groeit 
en zelfs na een winter 
zo prachtig opbloeit 
 
Het blijft toch bijzonder 
dat warmte en licht 
bij plant, dier en mens 
dit wonder verricht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende inleverdatum voor kopij is op donderdag 29 juni 2023 
Het e-mailadres van de redactie is: beverloomatthijs@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ronald Dijkstra -  Wijde mantel op het strand -  Ameland 2023 
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41e jaargang nummer 2 

3 mei 2023  

 

Voorwoord 
 

                

                Plant je boom 

               bij levend water 

         waar de Geest inspireert 

onze prachtige vruchten laat dragen 

      en Hij ons steeds meer leert 

           in liefde te wandelen 

     een vriendelijk woord te geven 

        met geduld te handelen 

           in blijdschap te leven 

           de vrede te bewaren 

         Zijn goedheid te ervaren 

             samen met velen 

           zo mogen we groeien  

           in genade en geloof 

         steeds mooier bloeien 

      in het water van de Geest. 

 

      Tekst  Leo Heuvelman 

           Matthijs Beverloo 
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Meditatie 
 

Leven van de Wind 

 

Verwonder u niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren 
worden. De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn 

gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen 
gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest. 

Je ziet soms dat bladeren onzichtbaar van de grond getild 

worden en door het luchtruim zweven, draaien en tollen. Het 
blad tolt niet op eigen initiatief. Het wordt voortgejaagd door de 

wind en tolt weer rustig neer, als die wind gaat liggen. Hoe gaat 
dat bij jou en mij? Op welke wind wordt mijn gemoed opgetild, 

draaiend en tollend tot groter hoogte?  

Jezus vergelijkt de Heilige Geest 
met de wind. En dat we uit die 

Geest opnieuw geboren worden. 
Opnieuw, vraagt de leraar 

Nikodemus met opgetrokken 
wenkbrauwen? Dat gaat toch 
niet, mijn lijf is te groot om weer 

door een geboortekanaal terug te 
keren in de baarmoeder. Een 

plastische gedachte, die me 
inderdaad nogal pijnlijk, 
onmogelijk en absurd lijkt. Maar 

Jezus van Nazareth laat zich niet 
uit het veld slaan. Hij toont zich 

vooral verbaasd over het gebrek 
aan voorstellingsvermogen. Natuurlijk moet ieder mens nóg 
eens geboren worden, maar dan als ziel, geestelijk, diep van 

binnen ter wereld komen.  

Je hebt een leven dat gaat over óverleven, over naam maken, 

verschil maken, van betekenis zijn, kinderen voortbrengen, als 
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dat enigszins mogelijk is en een nalatenschap creëren. De 
gewone dingen, die bij elk wezen horen. Je gaat de pijn uit de 

weg, je omarmt het plezier en je leeft met degenen, die je het 
leven gunnen. Geven en nemen is in evenwicht en je werkt in 

de hoop dat het je iets op zal leveren.  

Da’s logisch. "Maar het gekke is", zegt Jezus, "er zijn mensen 
die leven onlogisch". Zij zetten zich in voor verloren zaken, zij 

houden van mensen die niet van hen houden, zij vergeven het 
onvergeeflijke. Zij worden door een onzichtbaar zuchten van de 

aarde gelicht en tollen in de lucht in onmogelijke bochten. Zij 
zijn opnieuw – van boven – geboren en zien de dingen anders 
dan hen, die gewoon leven. En sinds Pinksteren is die geest 

door de wereld aan het dwarrelen en raakt mensen aan. Jou, 
mij, anderen in je omgeving. En het verlicht hen – het geeft die 

sprankel in de ogen van de dame die na jaren investeren in 
weeshuizen in derde wereldlanden overspannen is geraakt, in 
een zwart gat viel en daar tot de ontdekking kwam, wat écht 

van waarde is. Dat haar werk zinnig was, maar haar burn-out 
nog veel zinniger. Dat de pijn en de donkere wolk nooit meer 

weggaat, maar dat ze iets nieuws van het leven heeft geleerd. 
Het zijn niet haar woorden die raken, het zijn de vonkjes in haar 

ogen, zichtbaarder door de duisternis die ze benoemt. Opnieuw 
geboren, door de geest – op de dwarrel van de wind vreemde 
paden volgen. Niet zomaar, niet zelf je optillen aan je haren uit 

een moeras, maar meegevoerd worden.  

Opnieuw beginnen doe je niet even zomaar. Het vraagt moed 

en geduld. Vaak tranen en tijd. Fijn als je dat in de gemeente 
kunt doen. Samen. Voor dat laatste kun je kiezen. Dat kan, 
in/voor onze Kapel. Want alleen is het lastig, zonder het 

gesprek met de ander. Zonder samen te zingen en te bidden. 
Het gaat om jouw zoektocht.  

Pinksteren: We gedenken dat de Geest op allen is uitgestort. 
Dat de Geest ons, geestelijk en feestelijk met elkaar verbindt. 
Dat hoe dieper je gaat en hoe persoonlijker je wordt, we steeds 
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meer van elkaar weg hebben. Dat er lagen zitten die ons met 
elkaar verbinden. Dat heeft de Geest ons ‘geleerd en ons alles 

in herinnering gebracht’. Door haar Heilige Adem. Wij leven van 
de wind. 

Wij leven van de wind 
Die aanrukt uit den hoge 
En heel het huis vervult 

Waar knieën zijn gebogen, 
Die doordringt in het hart, 

In de verborgen hof, 
En uitbreekt in een lied 
En opstijgt God ten lof. 

Wij delen in het vuur 
Dat neerstrijkt op de hoofden, 

De vonk die overspringt 
Op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 

Duif boven de Jordaan, 
Versterk in ons de gloed, 

Wakker het feestvuur aan. 

Wij teren op het woord, 

Het brood van God gegeven, 
Dat mededeelzaam is 
En kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zegt en zingt het voort, 
Geeft uit met gulle hand 

Dit manna voor elk hart, 
Dit voedsel voor elk land. 

(Tekst: Jaap Zijlstra) 

Van de Pastor 
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Zoals vele gemeenten in ons land is ook onze Kapel bevangen door 

kramp vanwege de krimp. Hoe houden we het vol? Wat is onze 

toekomst? Maar de huidige visienota van de Protestantse Kerk zet 

deze ontwikkelingen wel in een ander perspectief: 

 

Naar onze overtuiging komt het in onze tijd en context aan op ‘lege 

handen’, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God. We 

oefenen onszelf in een spiritualiteit van alertheid. De kerk is niet een 

bedrijf, dat we moeten redden, de kerk leeft van verbondenheid met 

Jezus Christus; we volgen Hem. Daarom zeggen we niet: Jezus is daar 

waar de kerk is, maar: waar Jezus is, daar is de kerk. We strekken 

ons uit om daar te zijn waar Jezus is. (...) De kerk leeft van genade. 

We beginnen de visienota met deze bevrijdende grondtoon. 

 

Dit perspectief geeft ontspanning in een situatie van gemeente-zijn, 

die nogal eens leidt tot verkramping. Ontspanning, niet vanuit 

optimisme, maar vanuit verwachting en hoop. En vanuit dit 

perspectief geloven we ook, dat het zin heeft om bezig te zijn met de 

toekomst van de gemeente. 

Daarom blijven wij met elkaar in gesprek over het hoe en waarom. 

Op welke manier kunnen wij zinvol en hoopvol met elkaar de toekomst 

in? Over dit onderwerp vindt u elders in Contact een verslag van de 

gemeentemiddag en over het vervolg. 
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Thomasviering 
 
Thomasviering in De Kapel op 11 juni 2023. 
 

In het Leerhuis hebben we het onderwerp 'Groene kerk' 

afgerond. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben wij met elkaar 
een Thomasviering voorbereid, waarin we met de gemeente 
willen delen waar we zoal mee bezig zijn geweest. In een 

creatieve vorm, uiteraard!   
  

Thomasvieringen zijn ont-
staan in het Noorden van 
Europa en zijn in de jaren 

negentig overgewaaid naar 
ons land. Op verschillende 

plekken kent men inmiddels 
een echte “Thomas-traditie” 
(zie hieronder). 

  
Een Thomasviering is het 

beste samen te vatten in de 
twee woorden: ruimte en 
betrokkenheid. 

 
Dat wordt tot uitdrukking 

gebracht met name in de 
manier, waarop de uitleg van 
het gelezen bijbelgedeelte 

wordt gebracht. Er is namelijk 
geen preek, maar in de kerk zijn verschillende plekken ingericht 

waar de kerkganger zélf met het thema van de lezing(en) aan 
de gang gaat. Zo groeit de betrokkenheid van de deelnemers. 
Bovendien is de inhoud van de preek niet afhankelijk van één 

persoon, maar groeit zij in de dienst. 
 

In de dienst op 11 juni is er tijdens de ‘Heilige Chaos’ 
(toelichting: zie hieronder) de mogelijkheid om u met 
verschillende ‘groene onderwerpen’ bezig te houden:  
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• U kunt bidden of mediteren en een kaars ontsteken.  
• Er kunnen persoonlijke gebeden geschreven worden, 

die u ofwel opschrijft om verwoord te worden in de 
voorbeden of die u een plaats kunt geven aan de 

Klaagmuur. 
• U kunt er ook voor kiezen om liederen te zingen met 

Andrew 

• of om in gesprek te gaan over het thema en de lezing 
van vandaag onder leiding van Gert. 

• Vega- hapjes maken in de keuken 

• De Tien Woorden (geboden) voor de Groene Kerk 
bedenken 

• Bij mooi weer: stil zijn in de tuin 

 

Daarnaast wordt er ook (gewoon) gezongen en gebeden. 

Achtergrond 

Thomasvieringen zijn begonnen in het Finse Helsinki. In 1988 
werden daar de volgende uitgangspunten geformuleerd. In 

verschillende landen worden ze overgenomen en gevarieerd, en 
er worden Thomasvieringen georganiseerd. 
  

Uitgangspunten van de Thomas-mis (Helsinki 1988) 
  

• De ongelovige Thomas in onszelf en anderen herkennen 
en beminnen. De taal en de vragen van de ongelovige 
Thomas serieus nemen. Die plaats geven in keuze van 
thema’s, vormgeving en publiciteit. De viering zien en 

vieren als een plaats, waar ruimte is voor twijfel en 
scepsis én als een zintuiglijk gebeuren, waarin iets van 

een geheim oplicht: Jezus leeft en is aanwezig. 

• De beslissing nemen te zoeken naar ieders talenten en 
gaven en de mogelijkheid bieden die te ontwikkelen en 

creatief in te zetten als bijdrage aan het geheel van de 
viering. Dit zowel in oecumenische samenwerking als in 
het tot stand brengen en uitvoeren van de viering. 
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Bijvoorbeeld niet bang zijn kunstenaars in te schakelen 
voor muziek en vormgeving. 

• Aandacht voor het gebed als dragende kracht, in de 

voorbereidingen, in de viering en in de vormen van 
anoniem pastoraat die eromheen plaatsvinden. Beseffen 

dat bidden voor mensen en mogelijkheden tot gebed 
aanbieden een vorm van dienstverlening is. 

• Het besef dat mensen die niet vertrouwd zijn met de 

traditie behoefte kunnen hebben aan een vorm van 
anonimiteit en tijd om te wennen en zelf de stap te 
zetten tot grotere betrokkenheid. 

Nuchterheid en een praktische instelling met betrekking 
tot organisatie, publiciteit etc. Voortdurend evalueren: 

niet bang zijn fouten te maken en daarvan te leren. 
Gevoel voor humor. 

Wij hopen u allemaal te ontmoeten op 11 juni. 

Gert Scholten 

 

 

Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 10:00 uur, ( of anders gemeld) 

 

30 april  Voorganger: Nicoline letteboer  

   Organist: Andrew Orme  

 

07 mei  Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Andrew Orme 

 

14 mei  Voorganger: Koop Fredricks 

   Johan Gootjes 

 

21 mei  Voorganger: Burret Olde 

   Organist Jan Schraal 
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28 mei  Voorganger: Nicoline Letteboer 
   Organist Jan Schraal 
 

04 juni  Voorganger: Herrianne Allewijn 

   Pianiste: Cilia Koenis – Gerdes 
 

11 juni  Voorganger: Gert Scholten 

   Organist Andrew Orme 

 

18 juni  Voorganger: Nicoline Letteboer 

   Organist Andrew Orme 

 

25 juni  Voorganger: Louise Kooiman 

   Organist Jan Schraal 
 

02 juli   Voorganger: Jantina de Ruiter 

   Organist: Jan Schraal 
 

09 juli   Voorganger: Gert Scholten 

   Organist: Andrew Orme 

 

16 juli   Voorganger: Nicoline Letteboer 
   Organist: Andrew Orme 

 

23 juli   Voorganger: Piet Meijer 
   Organist: Jan Schraal 
 

30 juli   Voorganger: Nicoline Letteboer 
   Organist: Jan Schraal 
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Koffieochtend 
 

 Zoals u waarschijnlijk weet, 

vindt er sinds enige tijd elke 

eerste woensdag van de maand 

een koffieochtend plaats in de 

tuinkamer van 10 tot 11.30 uur. 

Nicoline heeft de leiding en zij 

zorgt elke keer weer voor 

boeiende onderwerpen over 

allerlei zaken; u kunt echter zelf 

ook onderwerpen voorstellen, 

die u interessant vindt. Nieuwe mensen zijn van harte welkom; de 

volgende koffieochtenden zijn op 3 mei, 7 juni en 5 juli, aanvang 

10.00 uur 

Matthijs Beverloo 

 

 

 

Inloopochtend en afspraken 
 

Iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 

uur is er gelegenheid om binnen te 

lopen voor een kop koffie/thee en de 

pastor te spreken.  

De eerste woensdag van de maand is 

Nicoline Letteboer aanwezig met een 

gespreksonderwerp. Voor een bezoek 

kunt u bellen:  
 

Gert Scholten,  

tel: 06-53752627  

Nicoline Letteboer,  

tel: 06-12812884 
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Opmerkingen  
 

Enige opmerkingen over onze vaderlandse geschiedenis. 

 

Afgelopen weken heb ik een boek doorgelezen  over de vaderlandse 

geschiedenis, geschreven door dhr. Rinko Wiersma. Dit boek is 

geschreven in het jaar 1948, dus tot op heden is dit boek ook 

geschiedenis. Maar het is altijd leerzaam om te zien hoe men 

toentertijd de geschiedenis interpreteerde. In zijn boek haalt de 

schrijver het voorschrift van Busken-Huet aan, die in zijn “Land van 

Rembrand” nog altijd de stijl van Rembrand als de beste stijl 

oordeelde voor het geschiedverhaal. Volgens deze stijl moet men 

“veel weglaten, veel overdrijven en op een klein aantal feiten en 

beweegredenen veel licht doen vallen.”  

Deze stijl wil ik ook in dit artikel hanteren om eerlijk te zijn en om u 

niet op te zadelen met een zogeheten overkoepelende waarheid. Eén 

van de thema’s die in dit boek is beschreven en waar ik de nadruk op 

wil leggen is de macht van geld en bezit en hoe de mensen hiermee 

zijn omgegaan.  Voor de diaconie een belangrijk thema.  

 Aanvankelijk leefden de mensen hier in een klein stamverband, 

waarbij men verschillende malen overvallen werd door gewelddadige 

bendes, die al het have en goed plunderden. 

Later in de middeleeuwen verschenen de rijke graven  en hertogen op 

het toneel, die voor de bewoners bescherming boden. Maar omdat zij 

ook grootgrondbezitters waren, buiten zij de arme boeren uit en 

vroegen zij onbetaalbare hoge pacht voor de landerijen. Deze edelen 

hielden vaak grote decadente feesten, terwijl de verarmde bevolking 

verging van de honger. 

In de 16e en de 17e eeuw kwamen de steden op met hun gilden. Nu  

kregen de rijke geslaagde kooplieden het voor het zeggen. Van heinde 

en ver haalden zij hun producten vandaan om die vervolgens met 

grote winsten te verkopen. De minder geslaagde burgers moesten in 

honger en ellende zien te overleven. In die tijd kwam ook de 

slavenhandel op gang, waarbij de slaven vaak als oud vuil werden 

behandeld. 
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De volgende eeuwen werden gekenmerkt door de industriële 

revolutie, met rijke industriëlen en uitgebuite proletariërs. Het boek 

eindigt met de Tweede Wereldoorlog, waarin grote industriële 

mogendheden elkaars steden wegbombardeerden. Een onuitroeibaar 

fenomeen die deze oorlog beheerste, was de eeuwenoude Jodenhaat, 

met als gevolg het vergassen van zes miljoen joden.  

En hoe verhield de kerk zich door de eeuwen heen tegenover 

dergelijke wantoestanden? Tijdens de industriële revolutie hebben 

organisaties als het Leger des Heils veel voor de armen gedaan en 

tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ook veel christenen de joden 

onderdak geboden. In de Middeleeuwen hebben de kloosters het 

nodige voor de gewone mensen betekend. 

 

 
 

Maar de kerk heeft zich ook vaak aan de kant van de rijken geschaard. 

In de Middeleeuwen om macht en invloed op de bevolking uit te 

oefenen. In de tijd van de slavenhandel hebben verscheidene 
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dominees deze slavernij gepromoot uit hoofde van het superieure 

blanke christendom. 

Nadat hij de tweede wereldoorlog heeft beschreven eindigt de 

schrijver onder meer met de volgende opmerking: “Het is immers niet 

mogelijk met enige zekerheid te zeggen, in hoeverre met het einde 

van de tweede wereldoorlog, waarlijk een nieuw tijdperk in de 

geschiedenis van de mensheid en van ons vaderland is begonnen.” 

Wij zijn van de generaties van na deze oorlog en in deze opmerking 

ligt voor ons een uitdaging.        

 

Gert Jan Kooiman 

 

 

Verjaardagen 
 

Mevr. J.Gorter-Pasterkamp   09-5-1952 

Knokkel 89 

16 19 AW Andijk 

 

Dhr. H.J. van Dokkum    18-5-1950 

Bijkert 1 

1602 HK Enkhuizen 

 

Dhr. R. Veltman     28-5-1939 

Raiffeisenlaan 49 

1693 EP Wervershoof 

 

Mevr. T.T. Leegwater-Tensen   04-6-1940 

Kleingouw 41 

1619 CC Andijk 

 

Mevr. M. de Jong -Pijpker    12-6-1948 

De Vooruitgang 23 

1693 DT Wervershoof 

 

Mevr.A. van Zanten-Naastepad   25-6-1946 

Rikkert 10 

1619 AR Andijk 
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Mevr. Wesseling-Rietbergen    30-6-1950 

Viskuil 12 

1619 AT Andijk 

 

Dhr. W. H. de Bruin     03-7-1948 

Viskuil 56 

1619AV Andijk 

 

Dhr. M.Beverloo     11-7-1943 

Buttervin 8 

1619 DD Andijk 

 

Dhr. G.J. Kooiman     11-7-1956 

Dijkweg 229 

1619 JC Andijk 

 

Dhr. J Gorter      14-7-1950 

Knokkel 89 

1619 AW Andijk 

 

Dhr. A Ormeen mevr.N.Orme  20-7-1946/26-7-1944 

Hoekland 20 

1602MX Enkhuizen 

 

Mevr. G.J. Burger-Klaver    24-7-1938 

Kleingouw 44 

1619 CC Andijk 

 

 

Gemeenteberaad 
 

Gemeenteberaad Zaterdag 12 maart jl. in De Kapel te Andijk 

 

Hans Hoogervorst voorzitter van de kerkenraad heet iedereen 

welkom.  

Afwezig: pastor Gert Scholten vanwege ziekte. Anne van Zanten. 

 

Het beraad wordt geopend met het gezamenlijk zingen van het lied  

‘Vernieuw in ons, o God’ muzikale ondersteuning door Andrew Orme. 

 



17 

 

Nicoline Letteboer informeert de aanwezigen over de stappen die de 

afgelopen jaren gezet zijn door de kerkenraad met betrekking tot de 

toekomst van de gemeente. Centraal daarbij de vraag: Hoe te 

overleven? Met ondersteuning van de classis predikant Peter Verhoeff 

en Kerkvitaal.  

 

Om de mogelijkheden te verkennen van een samenwerking of fusie, 

zijn er de laatste jaren diverse gesprekken geweest met de PKN 

gemeenten Grootebroek, Enkhuizen en Medemblik. Tevens is er een 

brief geschreven naar de Gereformeerde kerk te Andijk. Helaas heeft 

dit niet tot verdere samenwerking geleidt.  

 

De kerkenraad is van mening dat De Kapel een vierplek is, maar in 

deze tijd ook een plek van vernieuwing. Om het voortbestaan van 

onze gemeente mogelijk te maken willen we gaan verkennen of het 

mogelijk is om naast kerk ook pioniersgemeente te worden. Een 

pioniersplek is een nieuwe vorm van kerk zijn voor mensen die niet 

naar een kerk gaan.   Het gaat om het ontwikkelen van iets nieuws. 

Dit vraagt van de kerkenraad, maar ook van de gemeente, een 

zoekende en proberende houding. Vanuit het niets iets te laten 

ontstaan en hopend verlangen dat hetgeen we gaan doen iets teweeg 

brengt, zodat De Kapel als vierplek en als plek van vernieuwing kan 

blijven voortbestaan. 

 

De afgelopen jaren biedt De Kapel al laagdrempelige activiteiten aan 

zoals de Zang- en Filmavonden, Lezingen, gezamenlijk eten, het 

leerhuis en de ontmoetingsochtenden. Dit blijkt succesvol te zijn. 

Deze activiteiten willen we uitbreiden en zo proberen een brug te zijn 

in de samenleving, tussen God en de wereld. Een plek voor 

ontmoeting, stilte en verbinding.   

 

Concreet: de kerkenraad wil de mogelijkheid voor een 

pioniersgemeente gaan verkennen tot eind juni 2024. Dit betekent 

dat we in januari 2024 teruggaan naar 2 zondagse kerkdiensten per 

maand en we regelmatig op zondag een pioniersdienst aanbieden 

naast de doordeweekse activiteiten. Bij succes wordt in 2024 de 

pioniersstatus officieel aangevraagd. Lukt het niet, dan gaan we 

stappen nemen om december 2024 De Kapel te sluiten.  

 

Naar aanleiding van de informatie werden er diverse vragen gesteld 

en tips gegeven. De aanwezige gemeenteleden stonden niet afwijzend 
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tegenover het voorstel, maar stelde de kerkenraad voor om een 

plan/programma te maken en dit in juni te presenteren.  

 

Namens de Kerkenraad 

Scriba Nicoline Letteboer 

 

 

Van de Kerkenraad 
 

Notulen van de kerkenraadsvergadering 20 februari 2023  

Aanwezig: Hans Hoogervorst, voorzitter; Gert Scholten, Matthijs 

Beverloo, Gert-Jan Kooiman, Mirjam Vlugt en Nicoline Letteboer 

Afwezig: Anne van Zanten 

 

1 en 2. Opening en mediatief moment 

De vergadering wordt geopend en de kaars wordt aangestoken. 

Als meditatief moment leest Mirjam Vlugt een gedicht voor.  

3. Eventuele gedenkwaardigheden. 

Er zijn geen gedenkwaardigheden  

4. Notulen kerkenraadsvergadering van 23 januari 2023 

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 23 januari 2023 

worden ongewijzigd vastgesteld. 

5. Mededelingen, post en actiepuntenlijst 

*Zaterdag 11 maart 2023 van 14.00-17.00 uur wordt de 

contactmiddag georganiseerd met hapje en drankje. De uitnodiging 

staat in het Contact en er is een uitnodiging persoonlijk aan de 

gemeenteleden overhandigd.  

*Kerkrentmeesters: De kerkenraad gaat akkoord met de 

ondersteuning van de kerkrentmeesters door Geert Boogaard.  

**De kerkrentmeesters geven een bedrag van € 500,00 euro aan de 

slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrie. 

* De eerste muziekmiddag was op zondag 19 februari jl. aansluitend 

voor de gemeenteleden een stampottenbuffet. De opkomst was 

ongeveer 16 personen en de stamppotten heerlijk!.  

*Woensdagavond 3 mei a.s. organiseren we een zangavond m.m.v. 

Jan Schraal, waarbij we zingen uit de zangbundel van Joh. De Heer.                                                                                          

* Donderdagavond 8 juni a.s. organiseren we een filmavond                                                                                 

*De ochtenddienst op Paasmorgen met aansluitend het Paasontbijt.                         

* Gert bestelt de Paaskaars                                                               

*Eén van de parochies van de katholieke kerk gaat sluiten.                     

Op 4 maart wordt bekend gemaakt welke parochie. 
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6. Werkgroep pastoraat 

Geen bijzonderheden te melden 

7.Werkgroep diaconaat 

Nog niet duidelijk wie de Diaconie gaat ondersteunen.  

8. Werkgroep kerkrentmeesters  

Geen bijzonderheden te melden 

9. Voortgang toekomst van De Kapel m.m.v. Kerkvitaal  

Na zorgvuldig het plan van aanpak m.b.t. een Pioniersplek te hebben 

gelezen en besproken, is er door de kerkenraad besloten om de 

levensvatbaarheid voor een pioniersplek te gaan proberen. We 

hebben een plan van aanpak gemaakt:  

Op 11 maart tijdens het gemeenteberaad wordt de gemeente 

geïnformeerd en mag zich daarover uitspreken. 

10. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen 

11. Sluiting 

Mirjam Vlugt sluit de kerkenraadsvergadering af door het lezen van 

een gedicht. 

 

 

Vervoer naar de kerk 
 

Er zijn mensen die, vanwege uiteenlopende redenen 

niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor 

hen is er de mogelijkheid om van en naar de kerk 

gebracht te worden. Mensen die hiervan gebruik 

willen maken en degenen die zich aanbieden om het 

vervoer op zich te nemen, kunnen zich wenden tot de coördinator van 

het kerkvervoer: 

 

 Anne van Zanten tel: 591201 

 

Parkeren is zondag mogelijk op de parkeerplaats van Pop Vriend.  
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Zangavond op 3 mei 
 

Woensdagavond 3 mei zingen we liederen uit de bundel van Johannes 

de Heer. Hij was in het begin van de 20e eeuw een bekende evangelist 

uit Rotterdam. Hij publiceerde in 1905 een bundel met geestelijke 

liederen. Deze bundel is nog steeds bekend en geliefd in verschillende 

kerken in Nederland. 

 

We zingen deze avond bekende liederen uit deze bundel op 

afwisselende manieren: als samenzang, solo gezongen en met een 

gelegenheidskoor(tje). We sluiten we de avond af met het 

indrukwekkende lied: 

 

Blijf met mij, Heer, als ‘t zonlicht niet meer straalt 

Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt. 

Als vrienden henengaan in stormgetijd, 

 Blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij! 

 

De (samen)zang zal worden begeleid door Jan Schraal, inmiddels een 

bekende organist, die dit jaar veel zondagen in onze Kapel speelt. De 

zangavond wordt geleid door Gert Scholten.  

 

De avond begint om 19:30 uur en de kerk is voor bezoekers open 

vanaf 19:00 uur. Rond 21:00 sluiten wij de avond af. 

 

Van de Diaconie 
 

 

Collectes  mei       kerkvoogdij 

19 februari   € 13,10 

26 februari   € 10,35 

05 maart   € 12,62 

12 maart   €  5,50 

19 maart   € 25,75 

26 maart   € 17,35 

01 april   €   9,05 

09 april   € 40,80  Moldavië 

16 april    €   8,57 

23 april   € 13,35 
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Hulpverlening Westfriese Kerken 

 

Crisis? 
Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast? HWK helpt 
je eruit! We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, 
kosteloos en zonder wachttijden.  
Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 
Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoordapparaat. 
Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld. HWK – is 
een gezamenlijk initiatief van alle Westfriese diaconieën en PCI’s. 

Zie ook: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 
 

 

 

Lente in mei 
 

 

Ze hadden het niet al te breed, 

geen wit gesteven boorden 

ze waren vissers, alle twaalf, 

een volk van weinig woorden. 

 

Ze hadden nog geen beeldbuis 

geen flats, geen bungalowtjes, 

ze stoeiden aan het blauwe meer 

met wank’le houten bootjes. 

 

Geen DC-8, geen maanraket, 

geen auto en geen koets, 

ze liepen op het witte strand 

en meestal barrevoets. 

 

Zo leefden zij, ze hadden niets, 

geen bad, geen telefoon, geen fiets, 

maar in hun midden zat een man, 

daar hielden al die vissers van. 

 

Hij zocht het niet in telefoneren, 

http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
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computers of in elektronen, 

Hij zocht het zonder valse schijn 

in aardig voor elkaar te zijn. 

 

Hij had het over ander leven, 

over vergeten en vergeven, 

over elkaar de hand toesteken 

en over samen brood te breken. 

 

Ton Hermans  

 

 

Langs ’s Heren wegen 
 

Gedurende 2019-2020 werd herdacht dat het 75 jaar geleden is dat 

de Tweede Wereldoorlog is geëindigd. De wandelsite waar ik als 

vrijwilliger al bijna 25 jaar wandelroutes schrijf, De Mooiste Routes, 

wilde voor deze gelegenheid een in het teken van WOII staande 

wandeling in Amsterdam uitbrengen. En of ik – gezien mijn eerdere 

themawandelingen in de stad- die wilde maken. Het voelde als een 

uitdaging én een opdracht, ook omdat in de nadagen van de oorlog 

mijn vaders broer, die bij de Binnenlandse Strijdkrachten zat werd 

neergeschoten terwijl de capitulatie al een feit was. Aanvankelijk was 

de gedachte uit te gaan van het gedeelte van het Westerborkpad dat 

in Amsterdam begint. Maar ik wilde het bij nader inzien toch wat 

breder trekken dan alleen de Jodenvervolging, al wordt dat moeilijk 

in een stad als Amsterdam. 

Vanaf de 16e eeuw kwamen al van elders verdreven Joden vanwege 

de vrijheid van godsdienst naar de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden. Amsterdam werd in de loop der eeuwen de Nederlandse 

stad met de meeste Joodse inwoners, bijna 10% van de bevolking! Ze 

gaven Amsterdam zelfs de koosnaam Mokum, wat zoveel wil zeggen 

als plek waar je je veilig en thuis voelt. Nu is Amsterdam de stad met 

de meeste oorlogsgedenktekens. We kennen natuurlijk allemaal de 

klassiekers als het Anne Frankhuis, de Dokwerker, het Nationaal 

monument op de Dam, het Auschwitzmonument/Spiegelmonument 

Nooit meer Auschwitz en het nieuwe Holocaust Namenmonument. De 

laatste met de namen van alle Nederlandse slachtoffers van de 

Holocaust. Iedereen die in of op weg naar de concentratie- en 

vernietigingskampen om het leven is gekomen en waarvan geen graf 

bekend is, staat met een steentje op dit monument vermeld. Ruim 



23 

 

102.000 namen van Nederlandse Joden, Sinti en Roma 

(zigeunervolken) die zijn vermoord. Maar er is nog véél meer. Maar 

liefst ruim tweehonderd oorlogsmonumenten, waarvan er zo’n veertig 

specifiek over de Holocaust gaan. En er komen steeds weer nieuwe 

monumenten bij. Laatst nog in 2022, toen op het Olympiaplein bij het 

Olympisch Station een gedenkteken bestaande uit schaduwen van 

gedeporteerde mensen in de tegelverharding werd aangebracht. Het 

plein was tijdens de Tweede Wereldoorlog één van de plekken waar 

Joodse Amsterdammers zich op last van de bezetter moesten 

verzamelen. 

Het is natuurlijk onmogelijk om alle oorlogsmonumenten met hun 

verhaal in een wandelroute op te nemen. Aan de route van het 

Centraal Station naar station Muiderpoort staan nu zo’n veertig 

gedenktekens, allemaal met een eigen indringend verhaal en 

beginnend met de oproep voor de Februari-staking bij de 

Noorderkerk. ‘Mientje Meijer werkte in een naaiatelier met veel Joodse 

collega's. Die dag, 25 februari 1941, zei Mien 'dames, heel Amsterdam 

ligt plat omdat ze Joden hebben weggevoerd. Wij moeten er ook uit, 

dit kunnen we toch niet over ons laten gaan?' Tot haar verbazing ging 

iedereen mee de straat op. Ze liepen naar de Noordermarkt en de 

stoet werd steeds groter. 'Het was overweldigend'. Mientje (1917-

2016): 'als je niets doet ben je medeplichtig'. 

Een greep uit de verhalen. Joods familiebedrijf De Bijenkorf werd in 

1941 ‘wettelijk’ gedwongen overgedragen aan de nazi’s. Hiervoor 

werden vertrouwelingen gezocht die niet-jood waren. Bedrijfsleider 

Goudsmit stond voor het duivelse dilemma welke 50 Joodse 

medewerkers met een boot mee naar Engeland konden vluchten. Veel 

collega’s bleven achter; ruim 700 van hen werden in Duitsland 

omgebracht.  

Simon Carmiggelt kreeg in juli 1941 zijn ontslag als persagent van 

een toneelgezelschap omdat hij als enige en uit principe weigerde de 

zogenaamde niet-Joodverklaring te tekenen. Nb. Carmiggelt was zelf 

geen Jood. In 1942 maakte hij deel uit van de redactie van de illegale 

krant Het Parool. Ook na de bevrijding bleef hij fel alle totalitaire 

denkbeelden bestrijden. 

Per 14 september 1941 werden niet-Joodse markten voor Joden 

verboden. Op het Waterlooplein kwam een specifiek Joodse markt, 

met alleen textiel en voedsel, tot deze in september 1943 werd 

gesloten. Toen was er bijna geen Jood meer over in de stad… 
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De Poolse Jood Abraham Icek Tuschinski kwam in 1906 naar ons land 

en had twintig jaar later een bioscoopimperium. Bij het 

bombardement van Rotterdam werden vier bioscopen vernietigd. 

Theater Tuschinski werd in 1940 door de Duitsers afgepakt en 

omgedoopt tot Tivoli, wat volgens de Amsterdammers betekende: 

Tuschinski Is Verkocht Of Liever Ingepikt. Tuschinski, die naar 

Engeland kon vluchten deed dat uit solidariteit met de Nederlanders 

niet. Want hij was in goede tijden groot geworden in ons land en wilde 

in slechte tijden geen deserteur zijn. Hij werd begin juli 1942 

gearresteerd omdat hij tegen het verbod van de nazi's in bij zijn niet-

Joodse buurman bleef komen. Op 17 september 1942 werd Icek 

Tuschinski in Auschwitz vermoord. 

Walter Süskind beheerde voor de Joodse Raad de Hollandsche 

Schouwburg. Daar werden vanaf augustus 1942 de Amsterdamse 

Joden verzameld voor deportatie. Aan de overkant zat een crêche 

waar de jongste kinderen, gescheiden van hun ouders, verbleven. 

Süskind, de directrice van de crêche, mevr. Pimentel, en Felix 

Halverstad organiseerden de redding van 600 van de 4000 jonge 

kinderen, onder andere door ze in rugzakken, wasmanden en 

melkbussen via achtertuinen buiten de crêche te smokkelen. Alleen 

Halverstad overleefde de oorlog. Voor het Nederlands Israëlitisch 

Meisjes-Weeshuis, dat aan de Rapenburgerstraat gevestigd was, 

verschenen in de vroege ochtend van 10 februari 1943 de Duitse 

overvalwagens. Van de 106 kinderen werden 70 meisjes op transport 

gesteld; 7 personeelsleden gingen vrijwillig mee, waaronder de 

directrice. Zo’n 40 meisjes wisten her en der aan de deportatie te 
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ontsnappen. Overigens heeft nog geen 10 van de circa 1500 Joodse 

bewoners van de Rapenburgerstraat de oorlog overleefd. Het werd 

dan ook 'De straat zonder spijt' genoemd. 

In april 1941 werd het persoonsbewijs ingevoerd; in 1942 kreeg het 

de toevoeging ‘J’ van Jood. Via de bevolkingsregisters kon de bezetter 

nu Joden, arbeidskrachten en verzetsmensen traceren. Veel 

kunstenaars hielpen persoonsbewijzen te vervalsen. Op 27 maart 

1943 pleegde een verzetsgroep geleid door beeldhouwer Gerrit van 

der Veen en schilder en schrijver Willem Arondéus een aanslag op het 

Amsterdamse bevolkingsregister. De vernietiging lukte maar ten dele. 

De meeste verzetsstrijders werden al snel gearresteerd en op 1 juli 

1943 in de duinen gefusilleerd. Gerrit van der Veen werd een jaar later 

opgepakt en op 10 juni 1944 doodgeschoten. Via het adres 

Marnixstraat 404 ronselde het Gewestelijk ArbeidsBureau (GAB) 

Nederlanders om in Duitsland te gaan werken. In 1945 was weinig 

animo meer voor de Arbeitseinsatz en de Nederlandse medewerkers 

saboteerden de werving. Zes NSB-ers die het werk overnamen werden 

in hun huis doodgeschoten, drie raakten zwaar gewond, en het 

kantoor brandde af. Vijf bij de aanslag betrokken verzetsmensen 

werden op deze plek tegen de muur gezet en in koelen bloede 

gefusilleerd. Tot tweemaal toe werd het GAB verplaatst naar een 

andere plek en opnieuw opgeblazen voordat het ronselen definitief 

stopte. 

Walraven van Hall, Bankier van Het Verzet, zette via illegale leningen 

en een miljoenenfraude bij de Nederlandse Bank het Nationaal 

SteunFonds (NSF) op. Zo kon geld worden gegeven aan vrijwel de 

gehele Nederlandse illegaliteit, talloze gezinnen van zeelieden, 

slachtoffers van de Februari-staking, 30.000 spoorwegstakers en 

duizenden ondergedoken Joden. De liggende bronzen boom op rode 

ondergrond staat symbool voor deze gevallen reus, die gefusilleerd 

werd op 12 februari 1945. Maar liefst 84 NSF medewerkers werden in 

de oorlog vermoord. 

Op 7 mei 1945 vond op de Dam een bloedbad plaats. Dronken 

soldaten van de Kriegsmarine begonnen te schieten op de 

feestvierende menigte. Aanleiding was een schotenwisseling met 

leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. De BS wilde - tegen de 

afspraak in - dat de Canadezen de Duitse militairen gingen 

ontwapenen. Maar liefst 32 doden en 119 gewonden waren het 

gevolg. Een bazookaschot vanuit het Koninklijk Paleis maakte na twee 

uur een einde aan het vuurgevecht. 

De ingemetselde steen op Reguliersgracht 34 met 'Sint Joris en de 

Draak’ staat symbool voor de strijd tussen goed en kwaad. De tekst 
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betekent: Ik duik onder om boven te komen. Hiermee wordt de 

redding gememoreerd van twaalf Joden die van 1943 tot de bevrijding 

in dit studentenhuis ondergedoken zaten bij Ivo en zus Lydia Schöffer. 

Zij werden door de Israelische staatsinstelling Yad Vashem hiervoor 

onderscheiden als 'Rechtvaardige onder de Volkeren’. Over zijn 

drijfveer zei Ivo: Mijn moeder heeft ons ingeprent dat het je plicht is 

om mensen te helpen. En: je moet een beetje durven.  

 

 
 

Mijn persoonlijke favoriet is het van Randwijk-monument bij de 

fusilladeplaats in het Weteringsplantsoen, met de bekende zeventien 

woorden uit zijn gedicht Bericht aan de levenden: … een volk dat voor 

tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het 

licht… 

 

Wiebe de Bruin 
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Tekenen en Schilderen 
 

Tekenen en schilderen met Oekraïners  

 

In de zomer van 2022 zijn wij gestart met creatieve avonden in 

Sorghvliet namens de  

drie kerken in Andijk. Deze avonden zijn 1 maal in de 14 dagen, de 

mensen rekenen ondertussen ook op ons. Na al deze keren zien we 

dat dit een toegevoegde waarde heeft, we leren elkaar beter kennen. 

En waar woorden soms moeilijk zijn om te communiceren, weten we 

dat door creatief te werken dit juist heel goed kan. Het geeft een 

inkijkje in het leven van deze mensen, de meeste zijn jonge mensen 

soms met kinderen.  

 

 
 

Er was ook een grote groep kinderen die heel graag aanschoof, maar 

hier zijn we toch mee gestopt. Met alleen volwassenen en kom je tot 

een ander gesprek. Aan de hand van deze foto’s kunt u zien wat de 

oorlog met hen doet. Een raam, met uitzicht naar buiten, de natuur, 

het gevoel van nu ‘in een box te moeten leven’. Ook al is de 

dankbaarheid groot naar Nederland en ons dorp, maar toch. Verplaats 

je maar eens in hun situatie. Ze hebben onder moeilijke 

omstandigheden hun land moeten verlaten en werken hier hard. Wij 

kunnen de oorlog niet stoppen, maar wel even de oorlog doen 

vergeten. 
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Ons leven gaat ‘gewoon door’, we horen en lezen het nieuws, het is 

echter meer op afstand. 

 

Wij gaan graag door met deze avonden, we bieden elke keer een 

andere activiteit aan. 

Op deze manier laten we zien dat we belangstelling hebben en 

meeleven, zo zien we om naar elkaar.  

 

 

Leerhuis  
 

Leerhuis ‘Het geheim van Elysion’ 

We gaan ons op 25 mei 

bezighouden met zogenaamde 

‘Nabij de dood ervaringen’. De 

Nabij-de-Dood-ervaring (NDE) 

wordt ook wel een bijna-

doodervaring genoemd. Steeds 

meer mensen hebben een 

voorkeur voor de term Nabij-de-

Dood i.p.v. Bijna-Dood. Een Nabij-

de-Dood-ervaring is een geheel 

van indrukken tijdens een 

bijzondere bewustzijnstoestand, 

die het gevolg is van een periode 

van klinisch dood zijn, een 

ernstige ziekte, een bijna fatale 

situatie of een stervensproces, 

maar een NDE/BDE kan ook 

voorkomen bij hoge stress of 

diepe meditatie, of zelfs heel 

spontaan zonder enige aanleiding. 

In ’het geheim van Elysion’ (Pim 

van Lommel, e.a.,ISBN 

9789493175440 21 september 2020) gaat het over mensen die een 

nabij-de-doodervaring beleven. Maar ook worden eraan verwante 

ervaringen beschreven, zoals levenseinde-ervaringen en 

buitenlichamelijke ervaringen. Een spontane ervaring wordt gemeld, 

zomaar uit het niets, en als ‘Ander-Leven-Ervaring’ beschreven. En 

dan zijn er nog – niet te onderschatten – dromen, (sterfbed)visioenen 
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en andere bewustzijnstoestanden. Aandacht wordt eveneens besteed 

aan NDE in oude culturen. Wetenschappelijk onderzoek rond NDE 

komt ook ruim aan de orde.  

Het trefwoord in dit boek is bewustzijn. Bewustzijn in relatie met de 

functie van de hersenen. De NDE is een ‘overweldigende confrontatie 

met de onbegrensde dimensies van ons bewustzijn’, zoals Pim van 

Lommel het formuleert. De gedachte hierbij is dat bewustzijn onze 

wezenlijke essentie lijkt te zijn. Op het moment dat wij ons lichaam, 

de fysieke wereld verlaten, bestaan wij als zuiver bewustzijn, voorbij 

tijd en ruimte en zijn we opgenomen in pure, onvoorwaardelijke liefde. 

Hoe heeft de NDE onze kijk op de wereld beïnvloed? Dertig jaar 

geleden strookte de belevingswereld van de NDE-er niet met de 

algemeen geldende opvattingen over leven en dood en met de 

gevestigde wetenschappelijke en religieuze (kerkelijke) paradigma’s. 

Wat was er toch met de NDE-er aan de hand? Nu – dertig jaar later – 

is de vraag waarom de mainstream-wetenschap niet ziet wat de NDE-

er ziet. En wat ziet die NDE-er? Misschien is dat wel het geheim van 

Elysion. 

Op 25 mei en 22 juni hebben we van 19:30 uur tot 21:00 uur de 

Leerhuisavonden. In juli en augustus zijn er geen leerhuisavonden, in 

september starten we weer. De datums voor de periode september – 

december vindt u in het volgende Contact en op de website. 

 

 

Paasdriedaagse en Pasen 
 

Wat hebben we mooie vieringen gehad in 

onze kapel. Met een groep gemeenteleden 

van Witte Donderdag tot en met 

Paasochtend onderweg met elkaar. 

Verbonden en saamhorig. Na het 

ochtendgebed hebben we genoten van een 

paasontbijt. Met dank aan Klaas, Mirjam, 

Jacqueline en Hans. 

Gert Scholten 
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Postzegels en Ansichtkaarten 
 

Postzegel en kaartenactie voor de zending. Zoals u weet staat in het 

voorportaal van De Kapel een doos op de hoedenplank, hierin kunt u 

de postzegels, ansichtkaarten en gemaakte kaarten in deponeren. 

Deze opbrengst gaat naar de zending. De meeste postzegels worden 

gesorteerd op onderwerp.  

 

Bij voorbaat dank 

Hartelijke groeten van 

Trude Leegwater-Tensen 

Kleingouw 41 

(mag ook in mijn brievenbus). 
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Filmavond in De Kapel  
 

*** 

Op donderdag 8 juni: Left Luggage 
 

*** 
 
De film speelt in Antwerpen in 

1972 in een orthodox-joods 

(chassidisch) milieu. Centraal 

staat een gezin van vader, 

moeder en hun kinderen. 

Vader is altijd weg (verkoper 

van chocolade); moeder krijgt 

Chaja als kindermeisje, een 

studente die een bijbaantje 

zocht. Er ontstaat een 

bijzonder contact tussen 

Chaja en de 4-jarige niet-

sprekende zoon Simcha. Door 

hun relatie leert Simcha 

spreken. Het gaat pas mis met 

Simcha, als Chaja een week 

afwezig is. 

 

 

 

 

 

 

De vader van Simcha heeft een zwaar oorlogstrauma (WO II). Chaja 

gaat zien hoe diep dat lijden gaat. Zij krijgt ook oog voor de 

oorlogstragedie in het leven van haar eigen vader. Op weg naar een 

onderduikadres heeft deze 2 koffers begraven. Hij blijft op zoek naar 

die 2 koffers (de titel van de film: achtergelaten bagage). Die koffers 

staan voor zijn leven van vóór de oorlog. Eenmaal in de film geeft zijn 

vrouw (de moeder van Chaja) scherp aan, wat zijn graafwerk 

betekent. Beide vaders proberen op verschillende wijze in een 

verschillend milieu (de familie van Chaja is liberaal joods) om te gaan 

met dit lijden in hun leven. 
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We kijken naar een boeiende film, met verschillende invalshoeken: 

het studentenmilieu van Chaja, het chassidisch milieu van het gezin 

met Simcha,  het liberaal joods gezin van Chaja, de conciërge van het 

flatgebouw, die joden haat. Het verhaal is sober en ingetogen, 

passend bij het onderwerp. Acteurs zijn onder anderen Jeroen Krabbé, 

Lex Goudmit en Antonie Kamerling. De muziek is van Henny Vrienten. 

 

Programma: 

Vanaf 19:30 uur koffie en thee 

20:00 uur: inleiding op de film en filmvertoning ‘Left Luggage’ 

21:45 uur:  uitleiding en gesprek 

 

Iedereen is van harte welkom. 

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
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Planten uit de Bijbel  
 

Komijn 

Maar wat is eigenlijk komijn? Als we in Nederland over komijn 

spreken, bedoelen we de zaden van een plant met lange, dunne 

stengels, die ongeveer dertig centimeter kunnen worden, met fijne 

diepgroene blaadjes en kleine lila of witte bloempjes. Oorspronkelijk 

komt de plant uit het Midden-Oosten. Daarom is het niet zo vreemd, 

dat ook de Bijbel deze plant noemt. Iedereen kende komijn. In het 

Oude Testament was het één van de vele gewassen, die op het land 

groeiden en in het Nieuwe Testament komen we het tegen als één van 

de kruiden. In komijn zitten veel mineralen, zoals magnesium, 

calcium en vooral ijzer, en daardoor hoort het ook tot de meest 

krachtige kruiden 

Jesaja 28:2 

Zo dorst men komijn niet met een dorsslede en over karwij rolt men 

geen wagenrad; komijn wordt met de stok uitgeklopt en karwij met 

een roede. 

 

Mattheus 23 vers 23 

Wee jullie, Schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven 

tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de 

wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het 

één zou moeten doen zonder  

het andere te laten. 

 

Jan Gorter 



34 

 

 
Komijn 
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